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SERHAT BAYSAN 
(Genç Öncü MYK Üyesi) 


Eylül ortasından bu yana hiç bir gerekçesi olmadan tutuklu bulunan Genç Öncü Genel Yönetim Kurulu üyesi Salman Bünül ve üye Ökkeş Sayılır'ı, Maraş'ın Pazarcık ilçesinde görmeye gittik; Eskişehir'de görevli Maraş'lı Yusuf arkadaşla. 

Uzun süren tutukluluklarına karşın, araya giren bir dizi olay gerekçesiyle yapamamıştık bu arkadaşlık, yoldaşlık görevimizi. Gittik, adını gardiyana verdik. Gardiyan değişik bir isimle çağırdı. Sonradan bize yaptığı açıklamayla anladık nedenini. Salman içeri düştüğünde, bu olayı düzenleyen maocular bizimkiler için "faşist" diye isim çıkarmışlar içerde. Girince de bu ters etkiyle karşılanmışlar. Östelik hapistekilerin anlamadıkları bir diğer nokta da, Salman'ın kimya mühendisi olarak nasıl içeri düştüğü olmuş. 

Salman koğuştan çıkıp görüşme yerine geldiğinde, ilk anda bizlerin nereden kalkıp geldiğimizi anlayamamış olacak ki, normal öpüşme ve hal hatır sormadan öteye gidemedi. Ancak bir an sonra, "Yahu siz ne diye işinizi, gücünüzü bırakıp buralara zahmet ettiniz, ne güzel yatıyoruz işte" diye ilk tepkisini gösterdi. 

O sırada Ökkeş de geldi. Oturduk konuşmaya, Salman, "Biz içerde daha iyiyiz dışardan" diye başladı. Ama biraz sonra başladı soruştunnaya: "Genç паї nasıl, işler iyi gidiyor mu, yeni şubeler açılıyor mu, üye sayımız ne kadar, Eskişehir" de nasılsınız? vb." Biz soruları savuşturduk, sormaya başladık. 
"Nasılsınız, rahatınız iyi mi, baskı var mı?" ve daha bir sürüsünü. "İyiyiz,iyiyiz"' diye geçiştirip devam etti:"'Bizim buranın maocuları da bir garip, biliyor musun yeni bir propaganda yolu bulmuşlar, eşeklerin sırtına boyayla HK yazıyorlar." Başladık gülmeye. Ama anlattıklarının tümünü aktarmaya olanak da yok. Gerçekte dinlediklerimiz, o bölgedeki maocu akımın ne denli gülünç, ne denli cılız olduğunu anlatmaya yetiyor da artıyordu bile. 

Biz yeniden konuşmayı Salman'a, Ökkeş'egetirmeye çalı-Şıyoruz ama boşuna. Ökkeş, köylerindeki maocuların en ufak namus zerresi bile kalmamış eylemlerini, davranışlarını anlatıyor. Köy derneğine bizimkileri sokmamak için giriştikleri oyunları, bu arada ağızlarından düşünnedikleri "halk"'a karşı saldırılarını sıralıyor peşpeşe ve noktalıyor: "'Bunların tüm saldırıları Salman'a, güya onu uzaklaştırabilir, yok edebilirlerse, burada karşılarında bizler, bilimsel sosyalistler kalmayacağız. 
O hesaptalar, ama boşuna." Sonra akrabası olacak birilerinin de içinde bulunduğu grubun bunlara saldırılarında Salman'ı kurtarmak isterken Ökkeş'e sıktıkları kurşunun izini gösteriyor. Kafasını sıyırıp geçen kurşunun nasıl olup da Ökkeş'i öldürmediğini bir kez daha anlattırıyoruz. 

İki saat kadar süren konuşmamız, Salman'ın "Madem hemen Ankara'ya д eceksin geç kalma" sözleriyle bitiyor. "'Kalsan, köye gitseni., bizimkiler ne sevinirdi, ama sen bilirsin" diyor. Biz de "Siz çıkınca hep birlikte gelir, hep birlikte yer, 
içeriz" diyoruz. Bir de mapus hatırası fotoğraf çektirip, 11 
Aralık'taki duruşmada salınacaklarına inanarak ayrılıyoruz. 
Fotoğraf belki de onlar bırakıldıktan sonra gelecek. Ama bırakılmazlarsa, Salman'ın deyimiyle: "Biz biraz daha yatarız, siz de biraz daha fazla çalışırsınız, sonra kavuşuruz." 
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“TÜRKİYE'NİN DOĞUSU 
ILE GÜNEYİNDEKİ 
SIYASAL GELİŞMELER, 
EKONOMİK 
BEKLEYİŞLERİ DE 
BELİRLEYECEK. 
TÜRKİYE'NİN 
ÜSTLENECEĞİ 

YENİ GÖREVLER, 
"ASLANIN AĞZINDA" 
İZLENİMİ VERİLEN 
IKINCI MARŞALL 
YARDIMINI 
ÇABUKLAŞTIRABİLİR. 
ULUSLARARASI PARA 
FONU'NDAN, 

AVRUPA EKONOMİK 
TOPLULUĞU VE NATO 
ILE YABANCI 
BANKALARA KADAR 
UZANAN ZİNCİRİN 
BÜTÜN HALKALARI 
BİR ARADA 
TAMAMLANIP 
IŞLEYEBİLİR..." 


Türkiye'ye, dış borçlarının idaresi ve uluslararas para piyasalarından kredi (o bulunması konusunda “'danışmanlık"' yapan üç yabancı firma var. Bu firmalar, Türkiye ekonomisine ilişkin çalışmalar da yapıyorlar. Uzun dönemde, döviz darboğazının aşılması için bulabildikleri tek formül, yılda 2 milyar dolara varan petrol harcamalarının 1 milyar dolara indirilmesi. 

Türkiye'de ekonominin yılda 
20 milyon ton eş değerinde 2 
milyar dolarlık ham petrol tüketen bir yapıda gelişmesi, kuşkusuz yanlış bir seçimin ürünü. Ancak, bugün varılan aşamada, tüketimi yarıyarıya azaltmak olası değil... 


Türkiye'de daruşman firmaların önerisini kimse ciddiye almış değil. Bekleyişler, ham petrol üretiminin tüketimi karşılayabilecek ölçüde arttırılması yönünde. Sovyetler Birliği'nin katksıyla, 10 bin metreyi aşan derinliklerde yapılacak aramalara umut bağlayanlar var... 

Emperyalist Batı ise, İran'ın kaderine ilişkin kararı çerçevesinde, belki de, Türkiye'ye: hazır petrol kaynakları hediye edecek. 
Bunun koşulu da, Sovyetler Birliği sınırında tüm olanaklarla bekçilik görevini üstlenmek olacak.. 


İRAN'DA 
ŞAH'TAN SONRA 


Emperyalist Batı'da, İran'ın 
Şah Rıza Pehlevi'den sonra nasıl yönetileceği tartışılıyor. Filipin 


İKİNCİ 


ARSHALL 


ARDIMI 


YUSUF DOĞAN 


Bugün için sorun, Azerbeycan'a NATO aracılığıyla Batı garantisinin verilmesi. Burada da Türkiye'ye görev düşecek.. 

Olaylar yukarıdaki gibi gelişmeyebilir. Ancak, Batı'nın Türkiye'ye nasl görevler üstleyebileceğini unutmamakta yarar var.. 

Türkiye'nin Batı'ya olan bagımlılığının pekişmesinde Kıbrıs'daki son gelişmelerin de dikkatle izlenmesi gerekli. Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde, yeni hükümet ile birlikte MHP ağırlığı da artıyor. Bağımsızlık ilanı gündemde. Böyle bir gelişme, silahlı destek de bulabilir. Ecevit Hükümeti, yeni bir çıkartma kararıyla karşı karşıya kalabilir... 


SİYASETTEN EKONOMİYE 


Türkiye'nin Doğusu ile Güney" indeki siyasal gelişmeler, ekonomik bekleyişleri de belirleyecek. 
Türkiye'nin üstleneceği yeni görevler, "aslanın ağzında" izlenimi verilen İkinci Marshall Yardımı'nı çabuklaştırabilir. Uluslararası Para Fonu'ndan, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve NATO ile yabancı bankalara kadar uzanan zincirin bütün halkaları bir arada tamamlanıp işleyebilir... 

İkinci Marshal Yardımı, bugün olmasa bile, yarın mutlaka devreye girecek. Yardımın bugünden bilinen koşulu, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın yılık programlarla revizyonu... 

Dördüncü Plan'ın nasıl revize edilmek istendiği, Birleşik Amerika Büyükelçisi'nin, “50 milyon dolarlık yardım" töreninde tar- 


tipi bir demokrasiye geçiğriÜ2€- vaşak konsau solan sözlerinde rinde duruluyor. Bu arada, Azer- açıkça ortaya КопіғубіМ09070: Neşet қеЄйті beraberinde getirmekte. 


beycan'a, etnik özelliklerine dayalı federatif bir olanak tanınması ve NATO'nun kanatları altında İran'ı çevrelemesi düşünülü yor. Geçmişin oanımsanması, Azerbeycan'ın Sovyetler Birliği' ne karşı tampon bir devlet olarak kullanılmasının Batı'nın klasik bir yöntemi olduğunu ortaya koyuyor... 


Amerikan Büyükelçisi'nin, basına da yer alan,ancak Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun "ricası" üzerine televizyon önünde atlanan sözleri şöyle: 

“Dış borcu arttırmadan, ekonomik faaliyet düzeyini arttırma- nın bir yönü Türk Hükümeti tarafından anlaşılmış bulunmakta- 


"BATI'NIN TÜRKİYE'Yİ 
ITMEK İSTEDİĞİ 
SİYASAL VE EKONOMİK 
ORTAM, DEMOKRASININ 
YAŞAYIP 


YAŞAMAYACAĞI 
KONUSUNDA DA 

KESİN BİR SEÇİMİ 
BERABERİNDE 
GETİRMEKTE. 
TÜRKİYE'YE ÖRNEK 
GÖSTERİLEN KORE, 
TAİWAN, ARJANTIN, 
BREZİLYA ,ENDONEZYA, 
MEKSİKA VE PERU GİBİ 
ÜLKELERDE 
DEMOKRASININ ASKIYA 
ALINMIŞ OLMASI, 
RASTLANTI DEĞİL.” 


dr. Ve gerçekte fiilen uygulamaya konulmuştur. Bu, kalkınma sennayes kaynağı olarak doğrudan dış yatırımın teşvik edilmesidir. Bu kaynak, kalkınmakta olan birçok ülkede gelişmeye önemli katkıda bulunmuştur. Kore, Taiwan, Arjantin, Brezilya, Endonezya, Meksika ve Peru buna sadece birkaç örnektir. Bu ülkeler, yabancı şirket kaynaklarını en çok gereksinme duyulan alanlara kanalize edebilmişlerdir. Böylece ev sahibi ülke, bu yatırımcıların sunabileceği azami ekonomik gelişmeyi elde edebilmektedirler. Bir hükümet hangi alanları teşviki tercih ediyorsa, yabancı yatırımı oralara Süratli kaydırına için gerekli teknoloji, yönetim ve pazarlamaeksersizini (o sağlayabilir. Türkiye ekonomisinin kalkınmasma yardımcı olacak ABD şirketlerinin ülkeye sermaye ve teknoloji akışını sağlamak için, Türkiye'nin gösterdiği çabaya karşı olumlu davranacaklarını ümit ediyorum" 

Türkiye'yi bütünüyle yabancı sermayeye ve pazar güçlerine açmayı öneren bu sözler, Amerikan Büyükelçisi tarafından konuşma metninden son anda çıkartıldı. Ancak, Türkiye'de görüşmelerini sürdüren Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası ile “Türkiye Raporu" yayınlanan OECD, benzer önerileri uzun süredir yinelemekteler... 


BİRKAÇ ÖRNEK 


Batı'nın Türkiye'yi itmek istediği siyasal ve ekonomik ortam, demokrasinin yaşayıp yaşamayacağı konusunda da kesin bir 


Türkiye'ye örnek gösterilen Kore, Taiwan, Arjantin, Brezilya, Endonezya, Meksika ve Peru gibi ülkelerde demokrasinin askıya alınmış olmas, rastlantı değil. 
Mümtaz Soysal'ın sözleriyle, öyle öneriler yapılmaktadır ki, bunlan halk yığınlarına yuttunnak ancak çok güçlü yumruk sahiplerinin işi... 


BİRLİK MÜCADELE EİN 
YARATILACA 


YAVUZ UNAL 


Faşist terör, yaralama ve öldürme olayları her gün, telekslerden, antenlerden ve gazetelerden yurt sathına yayılıyor. Olayların ardı arkası kesilmiyor. 
Canilerin büyük çoğunluğu şu veya bu nedenle yakalanmıyor, yakalanamıyor. 
Faşist odaklar bildiklerince eylemlerini sürdürüyorlar. Yarın kimlerin faşist kurşunlara hedef olacağı, kaç kişinin öldürüleceği, kaç kişinin yaralanacağı hiç belli değil. İşçi, köylü, memur, öğretmen, öğretim üyesi, yazar, sanatçı sürekli bir tehdit altında, Faşist kurşunlara hedef olanlar sadece demokrasi savaşçıları da değil; sokaktaki, okuldaki, kahvedeki, otobüs durağındaki herhangi bir kişi, sadece faşistlerin seçtiği eylem alanında bulunduğu için canından olabiliyor. 

Günlük yaşamın bir parçası haline getirildi tüm bu olaylar. İlerici kuruluşlar ve sosyalistler bu koşullarda mücadeleyi sürdürme çabası içindeler. Bir yanda kitlesel mücadeleyi geliştirme uğraşı, öte yanda kitlesel mücadele anlayışına ters düşen, kimi küçük burjuva hastalıklarıyla boğuşmak zorunluluğu. 
Ödlekliği yeni teorik kılıflarla örtme ya da en keskin davranışlarla gizleme çabaları, her geçen gün yeni ve umulmadık taraftarlar bulabiliyor. Kariyerist özlemler kimi kişileri en umulmadık uçlara savurabiliyor. 

Bu hastalıklarla mücadele etmeden, bu ters akımları görmezden gelerek, en geniş kitlelere ulaşabilmek mümkün mü? Bu kümelenmeleri itibarsız hale getirmeden zararlarını önlemek mümkün mü? Elbette önce biri, sonra öteki değil. Faşist saldırılar, yaralama ve öldürmeler kitlelerin mücadele gücünü kırmayı, politik mücadeleden uzaklaştırmayı hedefliyor. Bu tür hastalıklar da aynı sonucu yaratacak biçimde burjuvaziye yardım ediyor. Hele hele bireysel terör odakları ve bunların eylemleri, en az faşist saldırılar kadar, hatta dahada fazla faşistlerin işlerine yarıyor. Kitlelerin hareketsizliğe itilmesinde, yeni yasal baskılar için gerekçe olarak, burjuvazi adına son derece önemli işlevler görüyorlar. 

Gerçekten bireysel terörcüler ve maocular dışında (çünkü bunlar demokratik güçler değildir) tüm demokratik kişi ve örgütlerin emperyalizme ve faşizme karşı güçlerini birleştirmelerinin gün günden daha çok dayattığını ve bunun için mücadele etmek gerektiğini görmemek, hele buna karşı dunnak olacak iş değil. Bu nedenle herkes birlik çağrıları yapıyor. Çünkü emperyalizme ve faşizme karşı mücadele birliği için çağrılar yapılmadan, bunu savunmadan ilerici, sol, sosyalist olmak mümkün değil. Bu, çok olumlu bir gelişme. Ne var ki, kimi hastalıklar da birlik çağrıları altında gizleniyor. Toplu sözleşmelerle işçileri “satan"', işyerinde ilerici, demokrat, TİP'li уа da sempatizanı işçileri susturan, hatta işten attıran sendikaçısından; mesleki alandaki uğraşını bir kenara bırakıp öncelikle ‘devrim tezlerini" tartışan kimi kitle örgütü yöneticilerine, politik yaşamını birlik çağrısı üzerine oturtmuş ama bu konuda yeterli, ciddi ve inandırıcı davranışı olmayan kimi politik parti yöneticilerine kadar tümü, bu birlik çağrıları yapanların içinde yer alıyor. 

Bunlar olağan ve ilk kez ülkemizde de görülmüyor. Ama bir burjuvagazetesinin hem de başyazısında, birlik çağrısı yapması ve buna artık TİP'in de katılmasının gerektiği üzerinde durmasına ne demeli? Hesap soldan okuyucu kazanmak mı, yoksa faşizme ve emperyalizme karşı mücadele eden güçlere karşı yeni bir cephe açmak mı? 

Aydınların, sanatçıların, yazarların rolleri çok önemli. Her söylenen sözü, her yazılan yazıyı ve yapılan her eylemi kendi somutluğu ve kapsadığı alanla ölçmek gerekiyor. Örneğin tescilli bir demokrasi düşmanı olan bir bakanın bir şirkete ilişkin olarak açıkladığı yolsuzluğu hemen alkışlamadan önce düşünmek gerekiyor. Hangi hesaplar adına yapılıyor bu açıklama? Yılda iki buçuk milyar liraya varan bir kâr alanı söz konusuysa ve iki sermaye grubu bu alana ilişkin olarak çekişiyorlarsa, bu alana ilişkin olarak Planda değişiklikler yapılıyorsa, açıkların yolsuzluk olayının altını deşmek gerekiyor. Yoksa bir büyük sermaye grubunun giriştiği eylemi farkında olmadan destekler duruma 


düşülebilir. Ya da yukarıdaki örnekte olduğu gibi, "'masumane" görülebilecek bir başyazının TİP'e yönelik olarak sürdürülmeye çalışılan bir орегаѕуопип devamı olduğu gözlerden kaçıverir. 

Faşizme ve emperyalizme karşı mücadele için birlik sorunu, ya da başka bir deyişle örgütlü birleşik halk hareketini yaratma sorunu, iyi niyetlerle gerçekleştirilecek bir sorun değil. Kitleler örgütlenecektir. Kitleler mücadele edecektir. Çünkü burjuvaziyi yenecek olan da kitlelerdir. Dolay sıyla kitleleri harekete geçirecek olan sendikalar ve kitle örgütlerinin de kendi tabanlarını harekete geçirebilecek, onlara güven verebilecek bir yapıda olması gerekir. Sınıf liderleri ve sınıf örgütü yöneticileri kongre oyunlarıyla yerini muhafaza eden kişiler değildirler. Gerçekten kitle hareketleri içinde ortaya çıkan, yöneten, yönlendiren ve belli, doğru, tutarlı ve gerçekçi bir mücadele perspektifi olanlardır. Sadece kendi tabanlarında kendilerini kabul ettirmiş, saygın, güvenilir ve inanılır yönetimler ve yöneticiler kitlelere somut mücadele hedefleri gösterebilir ve onları bu hedeflere yöneltebilirler. 

İçinde yaşadığımız bugünkü koşullarda, faşizme ve emperyalizme karşı mücadele birliğinin yukarıda işaret edilen olumsuz yanlarına karşın, bu olumlu yanları da gelişip güçlenmektedir. Her kesimden halk, işçisi, köylüsü, memuru, teknik elemanı, sanatçısı, yazarı ve aydınıyla kendi gerçek önderlerini ve tutarlı mücadele perspektifine sahip örgütlerini yaratma, kimilerini bu süreç içine sokma uğraşı içindedir. Ve azımsanmayacak mesafe alınmıştır. 

Kısır ve küçük hesaplar her geçen gün açığa çıkmakta ve mahkum olmaktadır. Sosyalist hareket güçlenmekte ve toplumun tüm kesimlerine yönelik mücadele hedefleri her geçen gün daha çok örgüt içinde ve daha yaygın kitleleriçinde benimsenmekte ve savunulmaktadır. 

Şu anda Trabzon'da faşist kurşunlara hedef olan Dr. Necdet Bulut için kan, ilaç, film isteklerinin arttığı ve bu isteklerin karşılanması için uğraşıldığı bir telefonun yanında bu satırlar yazılıyor. Devletin bulamadığı ilaçlar, serumlar, filmler çok kısa sürede bulunuyor, kan vermek için sıralar düzenleniyor. 
Bilinçler bileniyor, sınıf kini gitgide kabarıyor ve yaygınlaşıyor. Faşist teröre, burjuvazinin her türden yıldırma, susturma gayretlerine yeni baskı çabalarına karşın mücadele azmi gelişiyor. 

Yılgınlar yılgınlıklarıyla başbaşa kalırken, mücadeleye durmadan yeni güçler katılıyor. 

Evet burjuvazi ülkeyi eski yöntemlerle yönetemiyor. İşçileri emekçileri en alt yaşam dilimlerine itmeye, sömürüsünü artırmaya, devlet gelirlerine tümüyle el koymaya çalışıyor. Bunun için saldırıyor, sindirmeye ve dağıtmaya çalıştyor. Kitleler olmadan kitleler adına hiç kimse, hiç bir örgüt mücadeleyi üstlenip götüremez. Görev her geçen gün artan oranlarda kitleleri mücadele çizgisine çekmektir. Burjuvazinin yönetimini kabul ettirmemeye çalışmaktır. 
Tek silah budur. Sonuç alıcı, düşmanın güçlerini parçalayıp ezecek tek silah kitlelerin mücadelesidir. Yenilmez olan da odur. Birlik bunun için, bunu yaratmak içindir. Üyelerin içine girmeye korkan, onlar tarafından kovulan sendika yöneticisiyle, korkaklığına kılıf hazırlayan, birlik çağrıları yaparak kendi örgütünü parçalayan kimi kitle örgütü yöneticileriyle, bu birlik sağlanamaz. 
Birlik, sınıf hareketi içinden, demokratik güç ve örgütler içinden bu türden kişileri uzaklaştırarak, etkisiz hale getirerek ya da hesaplarını boşa çıkararak sağlanacaktır. Birlik çağrısı yapanların sahteliğini somut eylemlerde göstererek sağlanacaktır. 

Birlik, işçilerin, emekçilerin, tüm ilerici, demokratik güçlerin emperyalizme ve faşizme karşı birliğidir. Bu birliğin temel koşulu sosyalist hareketin gücünün ve saygınlığının gitgide artırılması için çalışmaktır. Çünkü birleştirecek, yönlendirecek ve şaşmaz bir biçimde hedefine ulaştıracak olan odur. 
Çünkü amaç emperyalizmi ve faşizmi bir daha dirilmemek üzere ezmektir. Bu ise sadece işçi sınıfının politik hareketinin perspektifi ve şaşmaz talebidir. 


WRA иШ РН 


NECDET HOCA DA 
SEHİTLERİMİZİN 
ARASINA KATILDI 


Necdet Bulut'u yitirdik. 26 
Kasım akşamı Trabzon'da evine giderken faşist infaz mangaları tarafından arabası içinde vurulan 
sosyalist bilim adamı Bulut, 8 
Aralık günü saat 14.55 Че aramızdan ayrıldı. Necdet Hoca on bir gün boyunca, gelecek güzel ve özgür günlere inancından aldığı güçle yaşama mücadelesini sürdürdü. Kavga saflarındaki yerine yeniden dönme azmini son nefesine kadar yitirmedi. 


YILMAZ BİR SOSYALİZM 
SAVAŞÇISI 


Necdet Bulut, bilim adamı о!. 
ması niteliğinden daha da önde bir niteliğe sahipti: Sosyalistti. 
Sosyalizm için verilen mücadelenin bireysel değil, örgütlü bir mücadeke olması gerektiğini çok iyi 
anlamıştı. Necdet Bulut, 1967 
yılı başında Türkiye İşçi Partisi" ne üye oldu. Parti'nin örgütlenme ve eğitim çalışmalarına büyük bir inanç ve coşkuyla katıldı. Kayaş ve Gölbaşı köy ekiplerinde görev aldı. Doktora çalışmaları için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde de sosyalist сі. 
masının gerektirdiği görevleri tümüyle yerine getirebilmek için çaba gösterdi. 12 Mart faşizminin ilerici dünya kamuoyu önünde teşhir edilmesi çalışmalarını yürüttü. 


Türkiye'ye döndüğü zaman burjuvazi onun parti üyesi olma hakkını elinden almıştı. Ama o son nefesine kadar partisinin üyesi olarak kaldı, öyle öldü. 
1977 seçimlerinde 'TİP İzmir 
Milletvekili adayı idi. Seçim çalışmalarında İzmirli yoldaşları onu hep en önde gördüler. Köylerde, kahve toplantılarında, gece afişlemelerinde hep en öndeydi. 
Ölümünden birkaç gün önce TİP İzmir örgütünden gelen telgraf, mücadele arkadaşlarının ona karşı olan bükenmez güvenini simgeliyordu: 


1979 yılı senato seçimlerini 
görüşen İl Yönetim Kurulumuz, bütün Partili arkadaşların isteğini de dikkate almak suretiyle bir an önce iyileşmenizi ve senatör adayımız olarak çalışmalara başlamanızı oybirliğiyle kararlaştırmıştır.” 


ENDER BİR BİLİM ADAMI 


Çok yönlü insanların hayranlik uyandıran enerjisi, çalışkanlı- 
01 ve yaratıcılığını sıcak ve dost 

şiliğinde öylesine güzel yoğurmuş ve kaynaştırmıştı ki! 8 Aralık Cuma günü gelen ölüm haberi- ne yakın çevresinde gösterilen ilk tepki, inanılmaz karşısında duyulan şok oldu. Bilgisayar merkezinde öğretim üyesinden, müstahdeme kadar tüm çalışanlar işlerini bıraktılar, merkezi kapattılar. Yattığı hastaneye koştular. 


Necdet Bulut ülkemizde пайт yetişen bilimsel değerlerden biriydi. Yetkin bilim adamı kişiliğiyle ODTÜ'de çalıştığı yıllar, çevresinde derin bir saygı yaratmıştı. Onun yöneticiliğinde, binlerce öğrenci, araştırmacı ve öğretim üyesinin tüm çalışmalarının en önemli aracı olan bilgisayar hemen hiç aksamadan tüm verimliliğiyle çalışıyordu. O, bu zor işinde insanlarla çeşitli düzeylerde ilişkiler kurmaktan da geri durmaz, ayak üstünde, birkaç dakika da olsa, sohbetini ihmal etmezdi. Onun bu sıcak davranışları, hesaplama işlerinin karmaşık ve çoğu kez insanı yoran, sinirlendiren sonuçlarıyla bunalmış pekçok kişiyi sıkıntılarından sıyınnaya yetiyordu. 


Kart delgi operatörleri, maki- ne operatörleri, müstahdemler Necdet'i seviyorlardı. Onlarla nem insanca ilişkilerini sürdürüyor, hem de sendikalaşmalarında her türlü sorunlarında yardımcı oluyordu. ODTÜ emekçileri için Necdet dertlerini rahatlıkla açabilecekleri, güvenebilecekleri gerçek bir dosttu. 

Necdet Bulut'u yakından tanıyanlar, onda gördükleri en önemli özelliklerden birisinin alçak gönüllülük olduğunu bilirler. 
Hiç kimseye yukardan bakmayan, dünya görüşünün en farklı olduğu insanları bile kırınamaya özen gösteren bir kişiliği vardı. 
Onun en uzlaşmaz olduğu konu her türlü geiicilikti. 


TÜMÜD VE TÜTED'İN 
ÖRGÜTLEYİCİSİ 


Necdet Hoca çağımıza damgaanı vuran olgunun, kapitalizm- den sosyalizme geçişin bilincinde idi. Yeteneklerini sermayenin çıkarları doğrultusunda kullansaydı, belki büyük maddi olanaklara sahip olurdu. Ama tercihini emekten, işçi sınıfından ve sosyalizmden yana yaptı. Bir öğretim üyesi olarak TÜMÖD'ün, bir teknik eleman olarak da TÜTED' in örgütlenmelerinde, bu kesimlerin İşçi anıfı hareketi doğruitusunda mücadele уеппећегі için tüm enerjisiyle çalıştı. TÜMÖD'ü kuranlardandı. İyisi, kötüsü, kü-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BORAN: 

“FAŞİST TERÖR NECDET BULUT'UNKİŞİLİĞİNDE HEM BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ, SOSYALİZM MÜCADELESİNE, HEMDE ONURLU VE ÖZGÜR 

BİLİMSEL ÇALIŞMA DÜNYASINA VURMAK İSTEDİ." 


Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran, Dr. Necdet Bulut'un yitirilmesi üzerine bir demeç verdi. Boran şöyle 


dedi: 


"Лесі ve emekçi kitlelerin Türkiye İşçi Partisi'nde somutlaşan toplumsal kurtuluş hareketine 1960 lı yıllardan beri başkoymuş ve 1977 seçimlerinde Partimizin adayları arasında yer almış bulunan çok değerli arkadaşımız Necdet Bulut, trman-. 
dırılan faşist terörün son hedeflerinden biri oldu. Necdet Bulut işçi, emekçi kitlelerin toplumsal kurtuluş davasının özverili, yılmaz savaşçısı olduğu kadar, kendi dalında yetkin bir bilim adamıydı da. Faşist terör onun kişiliğinde hem bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücâdelesinde, hem de onurlu ve özgür bilimsel çalışma dünyasına vurmak istedi şist tırmanış kısa süreli hedeflerinde başarıya ulaşır görünse de, sonunda faşizm mutlaka yenilecektir. 

Necdet Bulut'un ölümünden yalnızca faşist güçler sorumlu değildir. Önceden uyarıldığı halde, önleme ve koruma tedbirleri almayan yetkililerin, faşist odakların üzerine tüm gücüyle, işin peşini sonuna kadar brakmadan yürümek cesaretini gös termeyen ve Anadolu'da kentlerin, büyük kentler içinde semtlerin, faşist kuruluş ve grupların-faşist güçlerin kontroluna geçmesine kayıtsız kalan hükümetin de büyük sorumluluğu vardır. 
Benzeri yeni kunlı olayların tekrar edip gitmemesi için hükümet, antidemokratik yasa tasarıları hazırlamak yerine, kesin, etkin ve gerçekçi önlemleri derhal almalıdır." Р 


çüğü, büyüğü demez her işe koşardı. Sosyalist ataklığı, cesareti ve özverisiyle, Hasan Tan krizi strasında ODTÜ'de gelişen antifaşist tepkinin en öndeki örgütleyicisi idi. Öğretim üyelerinin demokrasi mücadelesi içinde yer almaları için elinden gelen her çabayı gösteriyordu. 1976'da OD-TÜ'de yapılan 'Bilim Adamının Sorumluluğu' adlı paneli izleyenler, O'nu derin bilgisi, güçlü konuşması ve sosyalizme olan sarsılmaz inancıyla hatırlarlar. Elektrik Mühendisleri Odas'nın düzenlediği çeşitli açık oturum ve panellerin de vazgeçilmez konuşmacı kişisiydi. Bilgisayarların toplum yararına kullanılması üzerine yazdığı makalelerle Vatan gazetesi sayfalarından daha geniş kesimlere görüşlerini iletmişti. Kendisi gibi bir bilim adamı olan J. D. Bernal'ın ''Маќѓегуаlist Bilimler Tarihi" adıyla dilimize çevrilen büyük eserini 'Yurt ve Dünya'nın ilk sayısındaki tanıtma ve eleştiri yazsıyla bize daha okumadan sevdiren de О' dur. 


ANISINI YÜREKLERİMİZE 
GÖMÜYORUZ 


Birkaç ay önce Necdet Bulut, bir yıldır ders verdiği Karadeniz 


Teknik Üniversitesi'ne ODTÜ' 
den izin alarak gitmişti. Orada bilgisayar merkezini kuracak, gelişmekte olan bu Anadolu üniversitesinde yepyeni, pırıl pırıl beyinlerin yetişmesi için çalışaсако. Enerjisini, bilgisini bu yönde kullanacaktı. Gönderdiği haberlerde o tükenmez iyimserligiyle bunun müjdesini daha şimdiden veriyordu. ‘Herşey iyi gidiyor" diyordu. Onu tanıyanlar bunun, başarınm ön habercisi olduğunu blliyorlardı. Ama faşistler, kalleşçe bir tuzakla, Necdet Hoca'nın maddi yaşamına son verdiler. On bir gün mücadele etti Necdet Hoca. Bir böbreği alındı, bağırsakları, ciğerleri tahrip olmuştu. Peritonit'i yenemedi. 
Doktorlar ellerinden geleni yaptılar. Ancak yaraları onulmaz derecede kötüydü. Yüce bir çınar gibi devrildi. Tüm ilericiler, demokratlar ve sosyalistler Necdet'i yüreklerine gömdüler. Anıları, mücadele arkadaşları, meslektaşları, öğrencileri ve tüm emekçi halkımız için yaşayacak. Faşistler diğer cinayetleriyle birlikte bunun da hesabını verecekler. 
Sosyalist Türkiye'nin emekçileri gerilere bakarak, sosyalizm mücadelesindeki şehitleri arasından Necdet'i her zaman gülen yüzü, kabına sığmaz enerjisi, tükenmez inancıyla hatırlayacaklar. 


Türkiye'nin 1977 yılı bütçe tadağı 30 Kamm geceyarımna doğru hükümet yetkilileri tarafından Millet Meclisi Başkanlığı: na sunulduğu sırada, kısa süre önce İstanbul'a gelmiş olan bir IMF heyeti de Ankara'ya geçme- ye hazırlanıyordu, IMF heyetinin Türkiye'ye gelişi, artık olaбап sayılan"teftiş" amaçlarının ve "taze pera" konusunun yeniden ele alınmasının ötesinde bir anlam taşıyordu. Bu kez IMF heyetinin görevi, аут zamanda bütçenin üzerinde yapılan çalışmalara da nezaret etmekti. 


AET'DE HAYAL KIRIKLIĞI 


Ne var ki Ankara'da hükümet yetkilileriyle IMF uzmanları araатда yapılan görüşmeler, günün konusunu oluşturan bir dizi dış bağlantının sadece bir yanını oluşturuyordu. Heyetle Maliye Bakanlığı arasındaki temasların ileri bir aşamaya ulaştığı sralar- da Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, NATO Bakanlar Konseyi nin toplantısna katılmak üzere Brüksel'e hareket ediyordu. Türkiye'nin kapitalist Batı ülkeleriyle ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların ele alınacağı asıl platform bu toplantılar olacaktı, 

NATO Bakanlar Konseyi toplantısının yapıldığı ortamı belirleyen faktörlerden biri de AET Zirvesine Avrupa Topluluğu Komisyonu Başkanı Roy Jenkins tarafından sunulan rapordu. Sözü edilen raporda Türkiye'nin ekonomik durumuna atıfta bulunuluyor ve AET üyesi devletlerin Türkiye'ye ekonomik destek sağlanması konusunda daha etkin olmaları isteniyordu. 

Jenkins'in raporunun zirve- ye katılanlara sunulmasından hemen sonra, görüşülmeksizin bir sonraki Bakanlar Konseyi'ne ertelenmesi, AET'nin alacağı yardım kararından önemli sonuçlar bekleyen hükümet çevrelerinde ciddi bir "düş kırıklığı" yarattı. Ancak AET zirvesinin konuyu böylesine sümen altı etmesinin asıl nedeni, toplanmaana birkaç gün kalmış olan NA-TO Konseyi'nin bekleniyor olmasydı. 


NATO EKONOMİK YARDIM 
YAPAR MI? 


NATO Genel Sekreteri Joseph Luns bir süre önce Ankara" yı ziyaret ederek Ecevit hükümeti yetkilileriyle ekonomik yardım konusunu görüşmüş! 
Luns, NATO çevrelerinde Türkiye, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelere ekonomik yardımın hızlandırılmas görüşünün en "hararetli" savunucularının başında geliyordu. Luns, kendisinden hazırlanması beklenen raporu tamamladığnı bildirmişti. 

Bu konuda dikkatleri çeken bir olgu vardı. Bugüne kadar Türkiye'ye ekonomik yardun konusunda kesin bir konum alınama- ya çalışan NATO ülkelerinin, bu tutumlarını haklı çıkarmak üzere öne sürdükleri gerekçe şuydu: NATO'nun bir kuruluş olarak doğrudan doğruya ekonomik yardım kararı almas mümkün değildi. Bu konuda ancak üyelerine tavsiyede bulunabilirdi Bunun ise bağlayıcı bir nitelik taşıdığı söylenemezdi. 

Bu açıklama, NATO'nun ka pitalist dünyada politik Кагаз merkezleri arasndaki belirleyic rolünü gizlemeye yönelik bi açıklamaydı. Emperyalizmi politik ve askeri stratejisinin çi zilmesinde birinci rolünü koru yan NATO'nun, ekonomik зо runlarda da belirleyeceği pers pektifler, başka uluslararas kuruluşlar aracılığıyla da bi: birine bağlı olan emperyalist ü keler için "bağlayıcı" bir uiteli taşıyacaktı 
Bakanlar Konseyi'nin toplant sıyla birlikte açığa çıktı, 


PA” O чан a чн 


Türkiye emperyalist merkezlerin 


BRÜKSEL'DEN ÇIKAN 
MESAJ 


AET Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Müdürü Ducheteau, Perşembe günü Brüksel'de Türk gazetecileri için bir basn toplantısı düzer.ledi. Basın toplantısının amacının, önceki Zirve toplantısının yarattığı "'düş kırıklığını" silmek olduğu belli oluyordu. 
Ducheteau şöyle diyordu: 

"IMF görüşmeleri, МАТО içi çalışmalar ve diğer ülkelerle temasların sonucuna göre, Türkiye' nin acil gereksinme duyduğu yeni krediler için Batı tarafından bir fon kurma olasılığı doğabilir." 

AET yetkilisi sözlerini şöyle sürdürüyordu: 

“IMF ile Ankara'da yapılmak- ta olan görüşmeler çok önemlidir. Biz IMF'nin ne ardında, ne önündeyiz. Yanında bulunuyoruz. Bu görüşmelerin sonucu, NATO çerçevesindeki tutumlar, OECD ve borç erteleme konusundaki özel bankalarla müzakereler ortaya bir sonuç çıkaracaktır. İşte bu veriler, АЕТ ülkelerinin, diğer Batalılarla, Türkiye' nin gerek.inmelerini karşılayabilecek özel fonun oluşmasına yardımcı olacaktır." 


Türkiye İşçi Partili yedi sosyalistin 8-9 Ekim gecesi Ankara'da faşist infaz mangaları tarafından hunharca katledilmesi, bütün yurtta olduğu gibi ilerici dünya kamuoyunda da nefretle karşılanmışta, İlerici dünya basını faşist katliamla ilgili haberlere geniş yer vermiş, katilam о/з. 


gündeminde 


BAĞIMLILIK 
ZİNCİRİNDE 
YENİ HALKALAR 


NATO'nun vereceği kararlar ise, ekonomik unsurlar kadar, hatta ondan daha çok politik ve askeri unsurlara dayanacaktı Diğer bir deyişle NATO merkezleri, Türkiye'nin NATO'nun ivedi ve gelecekteki talepleri karşısn- da Türkiye'nin alacağı tutumu öğrenmek istiyorlardı. 


Bu sorunun cevabını oluşturan unsurlardan biri, geçen Çarşamba günü yine Brüksel'de sonuçlanan NATO Savunma Bakanları toplantısında belli oldu. 
Toplantıda, üç yıldır tartışması süren AWACS projesinin uygulanması kesinleşti. Proje, NATO' nun haber alma gücünün artırılmas amacıyla NATO bölgesinin 
21 uçakla havadan sürekli izlenmesini ve bu uçaklarm hareketinin sağlanması içinde çeşitli NATO ülkelerinde yeni üsler ine alıyordu. Toplam maliyeti 1.9 milyar dolar olan bu proje, Türkiye'nin de kesin desteğiyle kabul edildi. 

AWACS projesine göre Türkiye'nin payına düşen harcamalar 
15 milyon doları buluyordu ve 
bu miktar 5-6 yılda ödenecekti. 
Ayrıca bakım masrafları için Türkiye'ye önümüzdeki yıllarda 500'er milyon dolarlık harcama 


yında MHP'nin ve onun "'ülkücü” komandolarının sorumluluğunu açığa vurmuştu. Kasım ayı içinde, merkezi Brüksel'de bulunan Info-Türk ajansı, faşist katliamla ilgili olarak, “Ankara Katliamı: NE- 
DEN?" başlıklı bir kitapçık yayınladı. 

İnfo-Türk ajansının yayı- 


düşüyordu. Öte yandan yine projeye bağlı olarak Konya'da bir üs kurulacaktı. Böylece Türkiye; Mayıs ayında Washington'da yapılan NATO Zirvesi sırasında bloğun “uzun vadeli savunma programını" onayladıktan sonra, NATO'nun saldırgan politikasını destekleme yolunda bir adım atıyordu. 


BEŞİNCİ CUMHURİYET 
FRANSA'SI! 
Bütün bu gelişmeler, Türkiye" nin belli başlı emperyalist merkezlerin gündemine bir sınav konusu olarak yerleştiğini gösteriyordu. Ekonomik bunalımın çözümü için emperyalist devletler- den ve kuruluşlardan aranan desteğin bedeli, NATO'nun saldırgan politikasının sorumluluğuna daha ağır bir biçimde ortak olmak ve böylece Türkiye'nin ekonomik bağımazlık ve egemenliğinden yeni ödünler vermekti. 
Bunun hiç kuşkusuz politik sonuçları da olacaktı. Bu sonuçlar, kısaca ülkede demokratik hak ve özgürlüklerin daha da kıatlanması, emekçi halkın sırtındaki pahalılık ve işsizlik yüklerinin ağırlaştırılmasydı Geçen Çarşamba günü Cumhurbaşkanı 


nında, faşist kaliamla ilgili ayrntlı (o bilgilerin yanısıra, MHP'nin faaliyetleri, MİT ve konte-gerillanın Türkiye'deki terör dalgasındaki rolü; ayrıca Türkiye İşçi Partisi'nin 1961' den bu yana gelen mücadelesi ve bügünkü politikası hakkında da açıklamalar yer aldı. 

Ankara katliamıyla aynı sıralarda Türkeş'in sıkıyönetim çağrısında bulunmasının dikkat çekici olduğunu belirten Info-Türk ajansı, başbakan Ecevit'in "karanlık diye nitelediği ama adlarını ağzına almaya cesaret edemediği" mihraklar hakkında bilgi veriyor. Neo-faşist MHP'nin vurucu timlerinin Türkiye'deki politik cinayetlerinin büyük çogunluğunun sorumlusu olduğunu anlattıktan sonra şöyle diyor: 


KONTR-GERİLLA'NIN 
KARANLIK 
MANEVRALARI 


“Bu çetelerin, devlet aygıtındaki bazı resmi örgütler tarafından da yönlendirilip teşvik edildiğini ve hatta korunduğunu kanıtlayan göstergeler vardır. Bunların en önemlileri MİT ve Kontrgerilla örgüайг. MIT, CIA ile benzer iştevlere sahiptir. Kontr-gerilla- ya gelince, bu gizli operasyonlarla ilgilenen bir örgüttür. Örgütün resmi adı Özel Harb 


"IMF Türkiye’ ye tutsaklık öneriyor 


Türkiye ile IMF arasındaki ilişkiler Sovyetler Birliği Баяпю- da da yorumlara konu oldu. Türkiye ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine bilyük önem veren Sovyetler Birliği'nin basını, Türkiye ile kapitalist Batı ülkeleri arasındaki ilişkileri de yakından izliyor. Geçtiğimiz hafta APN (Novosti Basın Ajansı) tarafından bir yorumu yayınlanan І. Ugolkov, IMF'nin Türkiye'ye karşı "'tutsaklık koşulları” koymaya çalıştığını belirterek, bunun Türkiye - IMF ilişkilerinin çıkmaza saplanmasının nedeni 


olduğunu anlattı. 


Ugolkov'un yorumunda IMF'nin, Ecevit hükümetinin sık sık yeterli bulmayarak Türk lirasının 


yaptığı "kur ayarlamalarını 


değerinin önemli ölçüde düşürülmesini şart koştuğu belirtildi. 
Birer "ültimatom" olarak nitelenen IMF isteklerinin Ecevit hükümeti tarafından bundan önce yerine getirildiğini hatırlatan yorumda, bu önlemlerin Türkiye halkı üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurduğu anlatılarak şöyle dendi: "Ekonomik güçlükler, yaşam pahalılığı ve işsizlik sürekli olarak artmaktadır. Türkiye'yi askeri amaçlar için büyük paralar harcamaya zorlayarak ülkenin bugünkü kötü durumundan büyük ölçüde sorumlu olan NATO'nun Genel Sekreteri Bay Luns bile bu konuya değinmek zorunda kaldı. Bür süre önce Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında Luns, ülkenin bu yılki askeri harcamalarının bütçenin yüzde 30'unu oluşturduğundan hiç söz etmeksizin, bir МАТО üyesi olan Türkiye'nin ciddi ekonomik güçlüklerle karşı karşı- 


ya bulunduğunu söyledi." 


APN yorumcusu Ugolkov, yorumunda daha sonra, IMF'nin kamu yatırımlarının kısıtlanmasına ilişkin istemlerinin, açıkça 


Türkiye ekono! 


п baltalanmasına yönelik olduğunu ve ön- 


celikle ağır samyii ilgilendirdiğini belirtti. Bunun, "yabancı tekelci sermayenin Türkiye'yi kendi sanayi ürünlerinin sürümü için iyi bir pazar, ucuz işgücü kaynağı ve hammadde ambarı durumunda tutmak istediğini kanıtladığını" söyledi. 


Korutürk ile Kontenjan ‘grubu üyeleriyle yapılan görüşmede üzerinde durulduğu öğrenilen 


konulardan biri, bu gelişme yönünün açık bir kanıtıydı. Haber- 


lere göre görüşme sırasında A.Başer Kafaoğlu Korütürk'e, "5. 
Cumhuriyet Fransa'nın örnek 


Dairesidir. Amerikan Askeri Yardım Heyeti ile bu Daire Ankara'da aynı binada bulunuyor. Bu Daire görevlilerinin eğitimi ABD'deki gizli servisler tarafından yürütülmektedir." 

Kontrgerillamn 1971-1973 arasındaki insanlık dışı uygulamalarının, halk kitlelerinde büyük bir tepki yarattığını ve bunun Ecevit'i bu orgütün yasadışı eylemlerine son vermeye söz vermek zorunda bıraktığını belirten İnfo-Türk daha sonra şöyle diyor: 


KONTRSGERİLLA'YI 
DAĞITMAK YERİNE 


"Ме var ki 1974'te iktidara gelen Ecevit bu uğursuz örgütü dağıtmak yerine, kontr-gerillanın birçok görevlisini, Kıbrıs'ın kuzey kısmını işgal eden ordu birliklerine komutan olarak atamayı kabul etti. 
Bu unsurlar Kıbrıs'ta Ada'nın Türk kesiminde her olup biteni kontrol altında tutan "Bayraktarlık" adında bir 
"özel büro" kurdular. 

'““Tirkiye'de sol güçlerin daha önce görülmemiş biçim - de gelişmesi karşısında kontrgerilla korkunç faaliyetlerine 1975'te yeniden başladı. Başlangıçta gizli eylemlerinin amacı Sol unsurlara ve tüm demokratlara gözdağı verip sin- 


seçilmesini"! ve bunun için de “parlamentoyu feshetme yetki- 


in elde edilmesini" önermi 
. Cumhuriyet Етапѕа'а" бг 


gi, Türkiye'ye parlamentor süslü koyu bir otoriter rejimi yerleştirme amaçlarının somut bir be- 


lirtisiydi. 


dirmekti. MHP'nin yarı-askeri timlerini araç olarak kullanan konte-gerilla "Milliyetçi Cephe" koalisyonunun 32 ayı boyunca 446 kişinin katledilmesinde rol aldı." 

info:Türk yayınında daha sonra, 1978 başında CHP'nin iktidara gelmesiyle birlikte, “kontr-gerilla ме MHP'nin 
Ecevit hükümetinin belirli radikal reformları uygulamasını önlemek amacıyla yeni bir terör kampanyasını yürütmek ve provokasyon ve eylemlerini yoğunlaştırmak için elele verdiği''belirtiliyor. 


ANKARA KATLİAMI 
NEDEN 


MHP'nin ““bozkurtları” 
hakında fotoğraflara da dayanan bilgilere geniş yer veren İnfo-Türk MHP'nin yurt dişındaki faaliyetlerini de açıklıyor. Türkiye'deki cinayetlerin sorumlusu pekçok “bozkurt"un Kıbrıs'a ya da başka Avrupa ülkelerine kaçtığını belirtiyor. 

Son bömmünde TİP'nin bugüne kadarki mücadelesine ve günümüzdeki taleplerine ve hedeflerine yer verilen kitapçık şu cümleyle son buluyor: 

“Ankara katliamı işte bu hedeflerin gerçekleşmesini önlemeye yönelik bir girişimdir.” 
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MHP VE ОСО ÜYESİ 183 KIŞININ СІМА YET VE SALDIRIOLAYLARINDA YER ALDIĞI SAPTANDI 


13 CİNAYET VE SAYISIZ YARALAMA OLAYI- 
NIN SUÇLUSU FAŞİSTLERDEN 66'51 TUTUK-LANDI 


MHP terörünün 
Kasım ayı bilançosu 


MHP ve yan kuruluşlarının her yeni cinayet ya da yaralama olayıyla maskelerinin bir bir düştüğünü söylemek artık fazla anlam taşımıyor. Çünkü, maskeler çoktan düştü, faşistlerin gerçek yüzü görüldü. Yeni saldırılar faşist örgütlerin dosyaları- nın biraz daha kabarmasını sağlıyor yalnızca. Bugün yapılacak iş, faşist örgütleri kapatmak, faşistleri yuvalandıkları yerlerden söküp atmak, katilleri ve ardındaki güçleri cezalardırmaktarn başka birşey olamaz. 

Ecevit iktidarı bunları görmek bir yana, hedef şaşırtmayı amaçlayan yeni düzenlemelerle meşgul. Faşistlerin maziye gömdükleri Ülkü Ocakları Derneği'ni kapatmayı marifetmiş gibi lanse ediyor. Kasım ayının bu "önemli" gelişmesi yanında, faşistler cinayet ve saldırılardan bıkmayacaklarını kanıtladılar adeta. Çeşitli olaylara yalnızca doğrudan katıldıkları saptanan MHP, ÜGD vb. örgütlerin üyesi faşistlerin geçen aydaki sayısı 183'tü, 13 cinayet ve sayısız yaralama olayının suçlusu faşistlerden 66'sı tutuklandı, çok sayıda silah, bomba vs. ele geçirildi. Faşist terör hayatı böylesine tehdit ederken,hükümet hâlâ hangi demokratik örgütü "köşeye kıstırabileceğini"' düşünüyordu. Faşizmin gölgesinin peşinde koşan hükümetin bu cesaretsizliği ve demokrasi güçlerine karşı aldığı son derece olumsuz tutumu, faşistlerin daha fazla insanın canına kıyması için elverişli koşulları yaratıyor. Kasım ayının bilançosu faşist örgütlerin terörün süreceğini gösterirken, demokrasi güçlerini de bir kez daha uyanıklığa çağırıyor. 


MHP DOSYASI 


1 Aralık: Ankara Keçiö- 3 Aralık: TİP Kartal İlçe 
ren'de bomba yaparak çeşitli Başkanı Necdet Ceylan, yapyerlere atan ve ОСО üyes ol- tığı açıklamada Parti üyeleri- 


dukları belirlenen 9 kişiden oluşan bir örgüt ortaya çıkarıldı. Örgüt üyelerinin gizlendiği evde yapılan aramada, 84 
adet elektrikli patlama kapsülü, 175 adet saniyeli fitilli patlama kapsülü, 5 metre uzunlugunda dinamit fitil, bir tabanca ve bazi belgeler ele geçirildi. 


Manisa'da üç kişiyi taban- 
«ayla yaralayan bir ОСО üyesi tutuklandı. 


2 Aralık: Bursa Eğitim 
Enstitüsü Müdür Yardımcılarından ve TÖB-DER üyesi olan Sabit Bayıldıran, eşi ve 
9 yaşındaki kızı oturdukları 
apartman dairesine faşistler tarafından konulan bomba- nın patlaması sonucu yaralandılar. 
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nin dördüncü kez MHP'li faşistler tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. 

4 Aralık: Elazığ'da faşist. 
lerin yarattıkları terör eylemleri sonucu 5 kişi öldürüldü. 

5 Aralık: Bursa Eğitim 
Enstitüsü Müdür Yardımcılanndan Sabit Bayıldıran'ın evine bomba koydukları belirlenen iki faşist ilk sorgularından sonra tutuklandı, 

6 Aralık: Ankara Gülveren 
Lises'nde öğrenimi engellemekten sanık faşistlerden ikisi 10 ay 20 gün, üçü de bir yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldılar, 

7 Aralık: Elazığ'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylarda gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı. Tutuklananların MHP'li oldukları belirtildi. 


SAHTE BARIŞ 


SLOGANLARINDAN 
AYAKLANMA 


ÇAĞRILARINA 


MHP 1977 seçimlerinden hemen sonra "barış taarruzu" diye adlandırılan bir politikayı izlemeye başladı. Bu politika, o güne kadar saldırgan yüzünü kendi açık propagandasında da açığa vuran MHP'nin şimdi kendisini mümkün olan en geniş kesimlerde "meşrulaştırma" çabasının bir ürünüydü. MHP'nin “barış taarruzu" 1977 seçimlerinden sonra doğan hükümet bunalımı sırasında Başbuğ'un hükümet sorununun çözümünde CHP ile dahi işbirliğine hazır olduğunu açıklaması noktasına kadar varmışt. MHP bu tür açıklamaları, CHP'nin azınlık hükümetinin güvenoyu alamamasından sonra başlayan İkinci Milliyetçi Cephe" yi oluşturma girişimleri sırasında da sürdürmekten çekinmedi. 


MHP'NİN BARIŞ 
OLTASINA TAKILANLAR 


MHP'nin daha geniş kitleleri aldatarak kendisini gizlemeye yönelik bu "barış taarruzu”, bazı çevreler tarafından, bu partinin, Milliyetçi Cephe'den koparılabileceği yönünde bazı umutlar bile yarattı. Bu umutlara kapılanların arasında CHP yönetimi de vardı. CHP'nin 5 Haziran sonrasında oluşan yeni Meclis grup yöneticileri aracılığıyla CHP ile MHP arasında bir yakınlaşma sağlama girişimlerinin olduğu bu dönemde açığa çıktı. 
MHP'nin "Anayasa'nın başlangç ilkeleri üzerinde bütün partilerle işbirliği yapabileceği" уб. 
nündeki açıklamaları, faşist partinin, yarattığı sahte izlenimleri basamak yaparak ikinci Milliyetçi Cephe iktidarında kendisine daha sağlam bir yer edinmesine yardımcı oldu. 


BAŞBUĞ'UN AYAKLANMA 
ÇAĞRISI 


Geçtiğimiz hafta iç'ınde verdiбі bir demeçle MHP'nin Başbuğ' 
u yeniden Anayasa'nın “başlangç ilkeleri"'ne döndü, Ancak bu kez konu, sözü edilen ilkelerde birleşilmesi değil, Anayasa'nın başlangıç bölününde yer alan “direniş hakkı''nın kullanılması bir çağrının yapılmasıydı. Başbuğ açıkça bugünkü hükümete karşı ayaklanmanın "meşru" olduğunu ilan ediyor ve komandolarına bunun gereğini yerine getirme talimatı veriyordu. 


NEYMİŞ DİRENME HAKKI? 


Başbuğ'un bu demeci Başbakan Ecevit.tarfından hiç kuşkusuz doğal olarak tepkiyle karşılandı. Ecevit, Salı günü CHP Millet Meclisi ve Senato ortak grubunda şöyle diyordu: 

"Neymiş Anayasa'daki direniş hakkı? Başlangıç bölümünün ikinci paragrafında belirtiliyor bu: Anayasa ve hukuk dışı davra- 


nışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 
1960 evrimini yapan Türk millet... Koşullar arasında sanki uzaktan yakından benzerlik varnış gibi. Böyle bir çağrıda bulunabilecek kadar köşeye sıkışmış insanlar, toplumun, devletin muhlelif kesimlerini bu hükümete karşı, bu iktidara karşı açıktan açığa kışkırtmaya çalışıyorlar,” 


MHP VE YAN KURULUŞLARI KAPATILMALIDIR 


Başbuğ'un böyle bir çağrıda bulunmasına şaşırmak mı gerekiyar? Bundan bir buçuk yıl önce Anayasa'nın “başlangıç ilkelerin- de" birleşmeyi önerenlerin, şimdi bu ilkeleri “direnme hakkından" söz etmek için hatırlamaları, "garip" bir çelişki midir? Bir zamanlar kendisini “ıneşrulaştırтак" için akla gelmedik kelime oyunlarına başvuran MHP'nin bugün böylesine açıktan tehdit 


savurması, bir tutum değişikliği midir? Bütün bunlar, MHP'nin “meşrulaşmaktan” o vazgeçtiği anlamına mi geliyor”? 


Hayır. Bütün bunlar ne birer çelişki ne de birer tesadüftür. 
Faşist parti bugün açıkça ayaklanma çağrıları çıkarma cüreti: ni, kendi çabasına gerek kalmadan onu "meşrulaştıranlardan" almaktadır. Faşist partiyi ve onun saldırganlığına bir “meşruluk” güvencesi kazandıran, onun her eylemine "'köşeye sıkışma" gibi gerekçelerle mazeret yetiştiren iktidarın gafletidir. CHP hükümeti, faşist (егӧгігтде MHP'nin sorumluluğunu hergün biraz daha açığa çıkaran kamtlar yığınına göz kapayarak, MHP' 
nin ve yan kuruluşlarının kapatılmasını gündemden çıkarmaya çalışan bir tutum içindedir. Bu tutumda ısrar etmek, MHP'ye, Anayasa'nın tümünü güniin birin- de bir çırpıda yutuvermek olanağını “ihsan etmekten” başka anlam taşımayacaktır 


Elazığ” da faşist provokasyon şehri yine kana buladı 


Malatya, Sivas ve Elazığ kentlerinin oluşturduğu Doğu faşist üçgeninde saldırılar, katliam girişimleri ve halkı faşizm karşısında suskun bırakma çabaları alabildiğine sürüyor. Tüm Doğu illerini kontrolleri айта almak için faşistler bu üç ilde yarattıkları terörü sürdürüyouar. Geçtiğimiz haf tə Elazığ'da yara- _ tan olaylar bunun yeni bir örneği oklu. Yullardır faşistlerin üs olarak seçtikleri Elazığ tüm çabalara karşın faşistlere teslim edilmedi. Bunun sonucunda da saldırganlık ve gözü dönmüşhik alabildiğine artıyor. 


4 Aralık günü Elazığ bomba ve her çaptan silah sesleriyle inlei. O gün sabah İstasyon Caddesinden dağılan Elazığ Lisesi öğrencileri üzerin ateş açıldı ve "ülkücü" ilan edilen (!) bir öğrenci öldü. Bunun üzerine faşistler saldırılarma başladılar. 
Bu arada ölen öğrencinin ilerici, demokrat bir kişinin oğlu okluğu ve Elazığ Lises'nde “devrimci olarak tanınmaktan” korktuğu için Sürekli olarak yalnız dolaştığı öğreniliyordu. 
Böylece de faşist provokasyon açığa çıkıyor, faşistlerin kullandıkları yöntemler ve panik yaratma çabaları tüm güneyi gözler önüne seriliyordu. 


Faşist provokasyon dizisinin ilk adımı iki gün önceatılmıştı. 2 Aralık günü Elazığ'da MHP'nin önde gelenlerinden biri, ilericilerin yoğun olarak bulunduğu Faytoncular Caddesinde · bir "av" ararcasına dolaşmaya başlanuştı. Sözü geçen faşistin aynı gün çan bir olayda bıçaklanmaanm intikamı, infaz mangaları tarafından, kendi "kurtarılmış bölgelerinde” esir aldıkları 15-16 yaşımda ilerici bir genci hunharca katlederek almışlardı. 


Л 


Faşistler 4 aralık günü "hasas bölgelerdeki kahve, işyeri, dernek ve lokalleri bastılar, kurşunladılar. Bu arada Nurhak gizelesi ve matbaası ve TÖB-DER de tahrip edildi. Bu saldın. | lar sonucunda beş kişi öldü. Daha sonm yaralsraalardan ikisi | de hastanede hayatlarını yitirdiler, Böylece faşist saldırgan hëm bilançosu yedi kişiyle kapanuyordu. 


Чи $ 

Süreldi olarak yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı söylenen Elazığ polis ve jandarına kordonu ile çevre durumda, Eaşist saldırılar sonucunda şehrin görünümü tam bir savaş alsnuna benziyor. Tüm геѕіпі kurumların araçları polis ve jandarma emrine verilmiş durumda. Trafik polisleri ve askeri inzibatlar dahi güvenlik görevi yapıyorlar. Öte yandan tüm orta dereceli ve yüksek okullar da tatil edilmiş durumda. Bundan yararlanan faşistler de büyük gruplar halinde toplanıyorlar v kendi etkileri altındaki alanları genişletmek için ile yorlar. Askeri barikatlarm kurulduğu hastane caddesinde şistlerin yığmaklar oluşturduğu görülüyor. Elazığ halkı ise faşist tehdit karşısında büyük tedirginlik içinde. Kimse e den dışarı çıkmaya cesaret edemiyor. = 

İşte faşist аМорапік, işte kendinden olmayan herkesi etmeyi amaçlayan “ülkücüler”... } 


Türkeş 
"Devlet kadife eldiven icinde 


Bu görevleri ihmal etmek yalnızca anti-faişst mücadeleyi zaafa uğratır. Kıyasıya bir ideolojik mücadele (demagojilerle ördüü maskeleri düşürme), faşist hareket yokedilinceye dek zorunludur, ve bunu yapacak asıl g ç de işçi smıfının politik hareketidir, bilimsel sosyalist partisidir. 


demir yumruk olmalı” MAHİR BİR DEMAGOG 


Faşist ideoloji kendi içinde "başbuğ"ları kadrolarına 


mı, bir düşünce sistemi değildir. “sır 


biraraya 


Basın emekçileri 


"TERÖR VE ANARŞİYİ 
EMPERYALİZM VE TEKELCİ 
SERMAYE YARATIYOR” 


« Türkiye Gazeteciler Sendikas Genel Kurulu 1-2 Aralık günleri İstanbul'da toplandı. 

Genel kurul çalışmaları boyunca toplantıda dile getirilen görüşler kongreye sunulan karar taslakları, bildiriler ve öneriler basın emekçilerinin bilinçli bir uyanış içinde olduklarını ve mücadele inançlarmı kanıtladı. 

TGS genel kurulu, toplumun tüm kesimlerinde, işçi sınıfı ve emekçi kitlelerde gözlenen örgütlü sınıf sal mücadele ve ilerici hareket dinamiğine paralel olarak basın emekçilerinin, işçi 

збіла bilimi doğrultusunda bilinçli bir aşamayı gerçekleş-Gtirdiklerini de gösterdi. 
İki gün süren geoel kurul çalışmalarından sonra yapılan seçimlerde Sendikanın Genel Başkanlığına Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Oktay Kurtböke seçildi. 

Tekellerin babiali'deki uzantılarını oluşturan büyük basın potranlarmın çabalarına karşın, genel kurul sendika yönetimini, ilerici, demokrat ellere teslim etti. 

Genel Kurulca onaylanan ve kamuoyuna açıklanan TGS Genel Kurulu Bildirisinde Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunları, neden ve sonuçları üzerinde duruldu. Hü- 

_ kümetin tedhiş olaylarına karşı tutum ve politikasının eleşti- 

_ nildiġi TGS Genel Kurul bildirisinde ayrıca "Toplumsal Anlaşma"'ya karşı çıkıldı ve Türk-İş DİSK ilişkileri konusunda да şu görüşlere yer verildi: 

"Temelde emperyalist ve tekelci sermaye tarafından desteklenen faşist ve gerici odaklarını ülkede yarattığı terör ve anargiye karşılık Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun Işbirliği çağrısına üst kuruluşumuz Türk-İş olumlu yanıt ver memiştir. Zaman zaman terör ve anarşiden yakınan Türk-İş'in ortaya kesin ve açık tawr koymaktan kaçınması işçi sınıfı adına üzüntü vericidir. 

İşçi sınıfının bilinci doğrultusunda hareketi ilke edinen ТОЗ, faşist saldırı ve teröre karşı DİSK'in TURK-İŞ'e önerdiği işbirliği çağrısını desteklemekte, Türk-İş tarafmdan bu çağrının koşullar öne sürülmeden, konunun güncelliği ve önemi açısından yeniden gözden geçirilmesini istemektedir..." 

TGS Genel Kurul bildirisinin son bölümünde, Türkiye'nin içinde bulunduğu bunalıma karşı önerilere de yer verildi. Bildiride yer alan önerilerden bazıları şöyle: 

*Ekonomimiz IMF'nin ve Ortak Pazar'ın baskısmdan kurtarılmalıdı.. 

*Dış politikamız ABD üsleri ile pazarlık konusu yapılmamalı, sosyalist ülkeler ve üçüncü dünya ülkeleri ile ilişkilerimiz geliştirilmeli, dış saygmlığımız ABD ve Ortak Pazar'ın etkisin- den çıkarılmalıdır. 

*Öz kaynaklarımız dışa bağımlı, tekelci sermayenin sömürüsünden arındırılmalıdır. 

*Ararşi ve terörü önlernek için, özgürlükleri kısıtlayıcı yosolor değil, sosyalve etkin önlemler getirilmelidir. 

*Bölgeler aras dengesizlik, kamu kuruluşları arasındaki daбітік giderilmelidir. 

*İşçi tezminatları mutlaka vergi dışı bırakılmalıdır. 

*Lokavt yasaklanmalı, grevlere konulan kısıtlamalar kaldırılmalı, genel grev hakkı tanınmalıdır. 

* Referandum yasallaştırılmalıdır. 

*İşçi-memur ayrımı kaldırılmalı, tüm çalışanlara grevli, tolu sözleşmeli sendikal örgütlenme hakkı tanınmalıdır. 

*Sosyal Sigorta Kurumu işverenlere faizsiz kredi sağlayan bir buriku olmaktan çıkarmalı, gerçek işlevine kavuşturulmalıdır. 

*TCK'nun, Anayasımızın özüne aykırı 141, 142 ve 163. 
maddeleri kaldırılmalıdır." 


gebütünlüğü olan bir görüşler topla- retiğinde" yalan söylemeyi, iyi saklamayı öğütlerler. Za-Eklektiktir; birbiriyle çelişen, ten tersine davranmak da çoğu birbirini dışlayan, ordan burdan kez olanaksızdır! Faşist ideologetirilmiş görüşlerle jinin sözcüğün gerçek anlamıyla oluşturulur. Yalana, demagoji: bir ideoloji olmaması, onunla ye, siyasi ahlaksızlığa dayanır; ideolojik mücadeleye girişmegünlük politik çıkarlar neyi ge- meyi onun aşağılık yüzünü erektiriyorsa ona göre davranır, mekçi kitleler önünde açığa çımakyavelisttir. Faşist hareketin kartınaktan kaçınmayı getirmez. 


Milliyetçi-Toplumcu (Nasyonal-Sosyalist) hareketin "Başbuğ"u Türkeş, öğretmenleri Hitler ve Mussolini'den öğrendiklerini Türkiye'nin "özgül koşulları"na uyarlamakta mahirdir. 
Kıyıda köşede kalmış yazıların- da alabildiğine cesaretli olurken, propaganda amacı taşıyan yazı-Іагшаа niyetlerini bir sis perdesi- nin ardından söyler. Mahirliğiyle, "arif" olan faşistlere diyeceklerini derken, bilinçsiz kitleleri de "sol" lafazanlıklarla aldatma- ya çalışır. 


Yıllarca otoriter iktidarların baskıları altında ezilen kitlelerde yerleştirilen devletçilik, otorite- yi kolayca benimseme bilincin- den de yararlanacağını umar ve feryat figân içinde, ağzından salyalar akıtarak, haykır "Ва$- buğ" ; “Türk tarihinde devlet, bir kuvvet ve otorite timsalidir. Devlet kadife eldiven içinde demir yumruktur." Ardından datehdidi savurur: "Нег Türk, devletine karşı güven ve sevgi beslemelidir." (A. Türkeş, 9 Işık ve Türkiye) 


“MİLLİ DEVLET“ İÇİN 
"MİLLİ FEDAKARLIK" 


“ Şahsiyetli, dirayetli devlet başkanları (“Başbıığ” kendisinden sözediyor) ile kaim" olacak bu devletin “kadife eldiveni", barış çağrıları, çiçekleri, hürriyetçiliği, halkçılığı, ahlakçılığı, insancıllığı vs.yi içeren yalan ve demagojileri. "Demir yumruğu" ise, emirlere itaatten başka bir seçime izin vermeyen niteliği, baskı ve terör örgütleri, tek partsi, tek meclisi vs. "Emirlere mutlak itaat etmeyen, laubali, gevşek, disiplinsiz, metodsuz" olanların sonu SA'ların sonu olacaktır. Bu demir yumruğun kadrolara uyarıs. Ya kitleler? 
Onlar faşist partinin isteklerini "Dünya Türklüğünün bekası" 
için yerine getirmek zorundalar. 
Ve hiç unutmamalıdırlar ki, 
"Son Türk Devleti“nin kalkınması, "milli fedakârlık" ister, “Milli fedakarlık" пва! mı yapılacak? Önce tasarruf edilecek (aç yaşanacak), sonra da tasarruflar yatırım mallar: sanayiine, fabrika yapan fabrikalara yatırılacak (tekelci büyük sermayeye akıtılacak). Bunlar ekonomik demokrasi diye adlandırılıyor. 
Ekonomik demokrasinin ise siyasi demokrasiden ayrı düşünülmesi olanaksız, Siyasi demokrasiden yararlanacaklar ise (yani siyasi iktidarı elinde tutacak olanlar ve yukardakileriyerine getirecek olanlar) ekonomik gücü olanlar olacak. "Başbuğ"'un "demir yumruklu" devlet anlayışı yalnızca bu örnekte bile çok açık ve sade. Ama bir o kadar da gerçek... 


Ecevit hükümetinin niyetsizliği ile oldukça cesaretli biçimde arttırdıkları terör eylemlerini faşist bir darbeye dönüştürme çabaları, MHP'nin "milli devlet"ten, "güçlü iktidardan ne anladığını bir kez daha gözler önüne sermenin zorunluluğunu hatırlatıyor. Hükümet. yetkileri- nin orduya devredilmesini açıkça isteyenlerin neleri amaçladığını görmek ve göstermek, faşist bir yönetimin demir yumruğuna hazırlıklı olmak, onu demokras güçlerinin demir bilekleriyle yenmek için bu uyanıklığı canlı tutmak gerekiyor. 


Kıbrıs'ta 


DÜSMANLIĞIYLA 


BARIS 


© DEMOKRASİ 
DÜŞMANLIĞI ELELE 


“Başbakan” Osman Örek' 
in istifası ile "КТЕП" yönetiminde yeni bir bunalım çıktı. 
Bunalımın ortaya çıkış nedeni olarak gösterilen Panama' 
ya kayıtlı çok uluslu bir şirketin Kıbrıs'ta gerçekleştirmek istediği "yatırımlar" воrunu kadar “yönetim krizi- nin" ortaya çıkış zamanı üzerinde de önemle durulması gerekmektedir. Çünkü uluslararası düzeyde Kıbrıs konusuna ilişkin yeni gelişmeler Kıbrıs konusunda önemli bir dönemin yaşanmakta oluşunun göstergeleridir. 

Son Güvenlik Konseyi kararları ile Kıbrıs sorununda kimsenin gözler ardı edemeyeceği adımlar- atılmıştır. Bu adımları görmemezlikten gelmenin hiçbir anlam taşunayacağını Kıbrıs sorununun baş tahrikçisi ve sorumlusu emperyalizm de görmüş ve harekete geçme zorunluluğunu duymuştur. Kıbrıs ile ilgili Amerikan planının bu gelişmelerle doğrudan ilişkili ol duğu yadanamaz. Bu nedenledir ki Güvenlik Konseyi kararları sonrasında Rauf Denktaş'ın ortaya attığı, "KTFD" 
nin bağımazlığu ilan edeceği şantajı kimseyi etkileyememiş ve ciddiye alınmamıştır. 
Türkiye Hükümeti de bu görüşün şimdilik dar hesaplarla olsa bile ciddiye alınabilecek yönü olmadığını farketmiş, ve üstünde аштпатау: tercih etmiştir. 


"ULUSAL BİRLİK" 
YAYGARASI 


Kıbrıs Denktaş Yönetimi' 
nin kendisi de dünya barışına karşı bir sabotaj olan Байипsızlık ilanı şantajının inanılırпп. tamamen yitirdiğini anlamış görünüyor. Bu nedenle başka nesnel temellere dayanan yönetim bunalırnında Denktaş'ın güdümlü çabı nın hızlandırıcı bir rol dığı da söylenebilir. Çünkü bir "hükümet" bunalımının olması Denktaş tarafından orta; ılan bağımsızlık ilanı gö ün uygulamaya konulamayışının bir mazereti olarak gösterilebilecektir. Ancak bu noktada önemle üzerinde durulması gereken nokta, 
Kıbrıs Türk toplumunun egemen unsurlarının toplum içindeki şoven duyguları körükleyerek, "ulusa! birlik" yaygaraları ile toplum içinde giderek yitirdikleri destekleri yeniden sağlayabilmek, demokratik gelişmeleri ve mevcut özgürlükleri bu tör ideolojik baskılarla denetim altında tutabilmek ve emperyalizmle bütünleşerek daha fazla büyümek isteyen Türk kökenli sermayenin izleyeceği politikanın karşısındaki demokratik toplumsal muhalefet engelini aşmak emelleridir, 


Kıbrıs'ın Türk kesiminde büyük bir ekonomik bunalım yaşandığı, ekonominin bir yandan büyük sermayeye yeni birikim olanakları sağlarken, bir yandan da bir bütün olarak ele alındığuıda sürekli darboğazlarla karşı karşıya 


olduğu bilinmekte. Ankara" 
dan gelen ekonomik destek de Türkiye'nin içinde bulunduğu derin ekonomik bunalun nedeni ile gerileyip yetersz kalmakta ve durumu daha da zorlaştırmaktadır. 

Kıbrıs'ta incelemelerde bulunan T.Erel'in 6 Aralık tarihli Günaydın gazetesinde belirttiği gibi bu durum kargısında "vergilerin arttırılması ve benzeri acı ilaçlar alması (yani kemerleri iyice sıkması) beklenirken, Yönetimin bu tür acı ilaçları еп 22 ölçüde "tutması ve ferahlığı yabancı sermaye yatırımlarında araması'""izlenmekte olan büyük sermayenin emperyalizmle bütünleşme politikasını göstermektedir. 


MUSTAFA ÇAĞATAY 
MHPYANLISI 


Kıbrıs halkının bir bütün olarak içine itildiği durumda emperyalizmin doğrudan dış müdahalesinin (o sorumluluğu artık iyice biliniyor. İçte yönetimin izlediği politika ise Kıbrıs sorununun doğmasında esas sorumlulardan bir başkasının da emperyalizm ile işbirliği yapan ve onunla bütünleşme Oo çabasında olan büyük sermaye olduğu olgusunu apaçık ortaya koymaktadır. Kıbrıs halkının bir bütün.olarak olduğu gibi Türk toplumunun da sorunlarının çözülinesinde demokratikleşme sürecinin önemi ve tüm demokratik, antiemperyalist güçlerin mücadelesinin gelişmesinin belirleyici olacağı, böylece otaya çıkmaktadır. 

Kıbrıs'ta Türk toplumu içinde son gelişmeler de ser mayenin bu olgunun farkında olarak demokratik gelişmeleri engellemek için girişimlerine yeni yöntemlerle ağırlık kazandırmak istemesinden başka birşey değildir. 
Faşist tırmanışın ve faşist eğilimlerin, Rauf Denklaş'tan icazetli olarak Raif Denktaş ın sözcülüğünde ön plana çıkması da bu gelişmelerin dogal bir sonucudur "Başbakan"lığa atanan Mustafa Çagatay'ın da MHP'ye yakimlıyla tanınması bir tesadüf olmamaktadır. 

Kıbrıs Türk Toplumu içinde ortaya çıkan gelişmeler, Kıbrıs sorununa Ada'nın her iki toplumunun çıkarlarına uygun, Birleşmiş Mitletler kararları doğrultusunda haklı ve adil bir çözüme kavuşturulmasunn koşululun Kıbrıs halkının, ber iki toplumun demokratik güçlerinin, dünyanın ilerici, demokratik güçleriyle dayanışma içinde, а: tifaşist, antiemperyalist mücadelesinin yükselmesine bağlı olduğunu otaya koyma dır. Böylece bu yönde mücadelede kararlılığını ve ilkeli davranışını her zaman sürdüren Türkiye İşçi Partisi'nin ve Parl'nin Genel Başkanı 
Behice Boran'ın geçtiğimiz hafte içerisinde başta faşistler olmak üzere tüm Kıbтів Türk toplumu içindeki sermaye güçlerinin baş hedefi oluşuda anlaşılır olmsktadır. 
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mühendis ve Mimar Odaları kongreleri yinelenecek. Genellikle Ocak-Şubat ayları içinde tamamlanacak kongreler için odalarda hazırlıklar şimdiden yoğun bir biçimde sürdürülüyor. Geçen yıl yapılan bazı Oda kongrelerinde, umutlarını iyi- den iyiye yitiren gericilerin, faşistlerin kongrelere hiç rağbet etmedikleri gözlenmişti. Ve bazı Şube kongeleri bütünüyle ilerici-sol mühendislerin katılımıyla yapılmıştı. Gerçekten de, özellikle MC döneminde, gerici-faşist güçlerin polis refakatinde ve binbir türlü demago: ji ile bezenmiş saldırıları bir sonuç vermemiş, kongrelerden üstün çıkan ve bu alanda faşizni yenilgiye uğratan ilerici güçler olmuştu. 


GERİCİ FAŞİST SALDIRI 


Gerici-faşist çevreler her zaman için Odaların kendilerinin karanlık emellerinin karşısında bir mevzii olduğunun bilincinde oldular. Mühendis ve Mimar Odalarını işlemez duruma getirmeyi hedefleyen yasa tasarıları hazırlarken, Odaların mali olanaklarını kısıtlayan"düzenleme"ler yaparlarken, demagojilerle sökemedikleri bu alanı susturmayı, gücünü sınırlamayı amaçlıyorlardı. Bugün, MC döneminde salt mali olanaklarının kısıtlanması gözetilerek yapılan uygulamalar yer yer eski biçimine döndürülmeye başlanınca gene koro halinde itirazlara, yaygaralara başlıyorlar. Örneğin MC zamanında Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılan ve Odaya gelir sağlayan bazı teknik hizmetlerin karşılanması görevinin faşist kadrolar ile doldurulan TSE'ye devredilmesi uygulamasının bugün tersine çevrilmesi üzerine başta Tercüman Gazetesi olmak üzere tüm gerici- faşist çevreler Odaları yeniden gündemlerine aldılar. 

Gerici-faşist güçlerin Odalara yönelik hesapları bitmeyecektir. Mühendis ve Mimar Odalarını ele geçirmek, bu başarılamazsa gücünü, etkinliğini azaltmaya çalışmak tüm kitle örgütleri için olduğu gibi Odalarda da bıkmadan, usanmadan denenecektir. 


KONGRELERDEN İLERİCİLERİN YÖNETİM OLARAK ÇIKMASI İLE YETİNİLEMEZ 


Anti-faşist güçterin, örgütlerine yönelik bu tehlikeyi görmezlikten gelemeyeceği açıktır. Bu nedenle de geçen dönem kongrelere faşistlerin rağbet etmemeleri, bu yıl sürdürülen: çalışmalar açı- 


sından bir veri olarak alınamaz. Tersine, eğer kongrelerde amaçlanan anti-faşist güçlerin en geniş kitlesel katılımı ise, Kongreler bu çerçeve içinde değerlendirilmek, çalışmalar da bu çerçevenin gerektirdiği ciddiyet içinde ele alınmak durumundadır. 

Kongrelerde anti-faşist mühendis ve mimarların yönetim olarak çıkmaları hiçbir tartışmaya olanak tanımayacak ölçüde önemlidir. Bir mevzi daha korunmuş olmaktadır. Anti-faşist giçlerin faşist saldırıyı püskürtmeleri, faşist demagoji ve saldırıların kâr etmediğinin gör mesi geniş toplum kesimlerinde yankılanmaktadır. Tüm bunların kitlelerin direnme yeteneğinin artmasıüzerinde yadsınamayacak önemi vardır. 

Ancak kongrelerle herşey bitmemektedir. Amaç yalnızca bir mevziyi gerici ve faşistlere kaptırmamak, o mevziyi elde tutmak değildir. Anti-faşistlerin görevi bu noktada sona ermemektedir. Asıl amaçlanan o mevzinin kitlesinin istemleri açısından en etkin bir biçimde kullanılması, kitlesinin en temel gereksinimleri için yığınsal bir mücadele aracı olarak değerlendirilebilmesidir. O mevzinin antifaşist güçlerin, işyerlerinden en üst düzeye kadar, birliği açısından doğru bir biçimde ele alınabilmesidir. Yeni ve taze güçlerin demokratik toplumsal muhalefet içinde yer almalarının sağlanabilmesidir. Bütün bunlar yapılamadığı taktirde elde edilen başarı geçici olacaktır. 
Kazanılan mevzilerin korunmasının zorlaşması, hatta olanaksızlaşması kaçınılmaz bir biçimde kendini hissettirecektir. 


"SİYASİ MANİFESTO"LARA 
SON VERİLMELİ 


Bu açıdan ele alındığında anti-faşist mühendis ve mimarların, daha zor ve karmaşık görevleri (o göğüslemek durumunda bulundukları ortaya çıkmaktadır. 12 Mart dönemindeki Oda çalışmalarında gözlenen bir olguyu bugün gözlemek olanaksız duruma gelmiştir. Bugün, o dönem bütün eksikliklerine karşın varolan bir anlayış, faşizme karşı birlikte iş yapma anlayışı ve perspektifi, yaralar almıştır. Faşizme karşı ve ekonomik-demokratik hakların elde edilmesi için dayanışma ve birlikte iş yapma anlayışı ile "grupsal çıkarların korunması ve geliştirilmesi için başkalarına tahammül etmek" anlayışı arasında büyük farklar vardır. 

Aynı şekilde, en geniş anti-faşist tabanın destek ve güvenini kazanmış bir vönetim ile belirli bir kesime dayanan ve 


ODA KONGREL 


diğerlerince "gelecek dönem alaşağı edilmek üzere" baştan mahkum edilen bir yönetim ve bu yönetimin etkinliği arasında da derin farklılıklar vardır. 
Odaların çalışmalarında da geniş kesimlerin demokratik toplumsal muhalefete katılması, ekonomik-demokratik hakların elde edilmesinde yükselen grafikler çizilmesi anlamında eksiklikler gözlenmektedir. Bu eksikliklerin üzerine yürümek, geçici başarılardan kalıcı ve sürekli başarılara doğru adımlar atmak gerekmektedir. 


Geçmişte yapılan TMMOB kongrelerinde tüm gruplar kürsüden "siyasi manifesto"larını okurlarken, sosyalistlerin, Türkiye İşçi Partililerin onlarıuyarmalaп, kendi eleştirilerini TMMOB somutun- da yapmaya özen göstermeleri, elbetteki onların kendi siyasi görüşlerini dile getirmedeki aczlerinden ileri gitmiyordu. Kısa vadeli "başarılarla" yetinmeyen, antifaşist mücadelenin uzun vadeli görevleri- nin bilincinde olan bir sorumluluk anlayışından kaynaklanıyordu. 


İdeolojik tartışmaların Odaların somutundan koparılmış ve sözümona "karşı tarafı" mahkum etmeye yönelik bir biçimde "siyasi manifesto"ların okunması düzeyinde sürdürülmesinin, haris bir grupsal çıkar arayışı içinde bulunmaktan başka bir anlamı ne dün vardı, ne de bugün olacaktır. Hiç kuşkusuz Odalarda ve diğer kitle örgütlerinde tartışmalar sürdürülecektir. Ve gene hiç kuşkusuz bu tartışmalar ideolojik öz ve içerikten de yoksun olmayacaktır. Tartşmalar ve eleştiriler acımasızca sürecektir ve sürmelidir. Ama bu tartışmaların, mühendislerin ve mimarların mücadele örgütlerini laf ebeliklerinin ardı arkası kesilmeden biribirini izlediği bir fikir kulübüne döndürmesine, mimar ve mühendislerin yaşamsal çıkarlarının bir edebiyat aracı olarak görülüp bu alandaki mücadelenm sürekli ertelenmesine de izin verilmemek zorunluluğu vardır. Tartışmalar ve eleştiriler bir arada iş yapmayı amaçlayan bir çerçeve içinde tutulduğu zaman gerçekten bir anlam taşıyacaktır. 


ORTAK PLATFORMLAR 
İYİ DEĞERLENDİRİLMEK 
ZORUNDADIR 


Yalnızca dar grupsal çıkarlar açısından belki biranlam taşıyabilecek olan bu tür tartışmaların, anti-faşist güçlerin Oda çalışmalarını ortaklaşa yürütebil- 


NEŞET KOC 


mek için oluşturdukları, danışma kurulu, küçük kurul vb. adını taşıyan platformlarda sürdürülmesi, buraları da birer “siyasi arena"'ya dönüştürme tehlikesini beraberinde getirmektedir. Geçen dönem yer yer, tüm anti-faşistlerin ortak platformlarının birer siyasi ajitasyon alanı, yönetimin oluşturulacağı, ellerin kalkıp ineceği oylama mekanizmaları olarak görülmeye başlandığı yadsınmaz bir gerçektir. Bu platformlar birer "siyasal arena" olarak görülünce ve bu anlamda yozlaştırılınca da katılanlar için belirlenen iki "görev" kalmaktadır: Pasif bir biçimde izlemek ya da siyasi düzeyde ü len tartışmalara katılmak. "Görev" böyle belirlenince de danışma kurullarına yalnızca politize olmuş kesimlerin katılmasına, bu kurulların daha geniş anti-faşist çevreyi, henüz aynı ölçüde politize olmamış olanları da kucaklayamamasına şaşmamak gerekiyor. 


Ortaya çıkan sonuç Odalar ölçeğin- de yalnızca anti-faşist birliğin sağlanması yolunda önemli işlevlere sahip olan bu kurulların yozlaşması olmakla kalmıyor. 
Bu platformların gerektiği gibi kullanılmamasının geride kalan dönemde tüm anti-faşist güçlerin Oda kongrelerine tek bir liste ile katılmamaları gibi sonuçlara da yol açtığı görüldü. Geçmiş dönemde _ böylesi davranışların vahim durumlar doğurmamasından, bugün de doğurmayacağı sonucu çıkartılamaz. Danışma kurulları elbette ki başlıbaşına bir amaç değildir. İlericilerin, demokratların birliğini sağlama yolunda daha etkin araçlar ortaya çıktığı oranda da yerlerini, işlevlerini yitirmeleri doğaldır. Ama, buraların “siyasal arenalara'' dönüştürülmesi- ne karşı mücadele etmeden, dar siyasi amaçlarla bu platformlardan vazgeçmek | bütünüyle yanlıştır. Hele hele vazgeçme _ gerekçesi olarak, geçmiş dönemde kimi _ yerlerde yapıldığı gibi, "CHP'nin iktidar _ olması" gösteriliyorsa bu davranışlar. Ҹ akıl alır gibi değildir. 


TASFİYECİ 
“CİHAT“LARA YER YOK 


Kendi тира! çıkarlarının peşinde koşmaktan başka gözleri hiçbirşeyigörmeyenler için tasfiyeci cihatlar açmanın bir yöntem olarak benimsendiğine kitle örgütlerinde sık sık tanık olundu. Zaman zaman Odalarda da dar grupsal çıkar arayışlarının, kendi "günah"larının da sayılmakla bitmeyeceğini düşünmeksi-. 
zin ve kide örgütlerine bakış açılarını, kendilerinden ne denli farklı olduğu 


BIYIKOĞLU 


gözönünde tutmaksızın, "günahlarını Saya Saya bitiremedikleri başka grupları “afaroz" çağrısı yapmaya vardığı gözlemlenmektedir. Bilimsel sosyalistler, Türkiye İşçi Partililer ne yanlışların sergilenmesinden vazgeçebilirler, ne de tasfiye hesaplarına gözlerini kapayabilirler. 
Tasfiyeci hesapların hayata geçirilmesi için “cürüm ortaklarına" ihtiyaç duyanlar ise ortak sayısının artmasının sorumluluğu azaltmadığınıbilmek zorundadırlar, Anti-faşist güçlerin birliğinin sağlanması yolunda büyük bir engel olan tasfiyeci hesaplara, nereden gelirse gelsin karşı çıkmak tüm anti-faşistlerin ertelenmez bir görevidir. 


TÜM ANTİ-FAŞİSTLERİN 
DESTEĞİNİ KAZANAN 
YÖNETİMLERİN OLUŞMASI 
İÇİN TÜM ÇABALAR 
HARCANMALIDIR 


Odalarda bireysel teröristler ve maocular dışında tüm anti-faşist güçlere dayanan desteğini alan yönetimlerin oluşması yolunda hiçbir çaba esirgenmemelidir. Antifaşist mücadelede odaların daha etkin bir konuma gelmesi, faşizme karşı omuz omuza mücadele edilmesi, anti-faşist gösterilerde tek bir ses yükselmesi buna bağlıdır. Ortak miting ve yürüyüşlerde dahi tek ve güçlü bir antifaşist sloganın herkes tarafından haykırılamamasına, kimilerinin tahammülü olabilir; ama anti-faşist hareketin asla! 


Böyle bir birlik içinde kimilerinin zaman zaman gene grupsal çıkarları öyle gerektirdiği için vazgeçemedikleri maocular bulunmayacaktır. Maocuların emperyalizmin ve faşizmin beşinci kolu durumundaki karşı-devrimci konumları anti-faşistlerin gündemine alınıp tartışılamaz. Tartışmak bir yana, maocu provokasyonlara karşı mücadele antifaşist mücadelenin başarıya ulaşması açısından büyük öneme sahiptir. Maocuların 1 Mayıs katliamına yol açan provokasyonun zeminini oluşturan kışkırtmaları, 5 Mart mitingine yönelik saldırıları ve biribiri ardına işlenen cinayetler tüm anti-faşistlerin belleklerinde olanca tazeliği ile yer almak zorundadır. Hangi demagojilerle süslenirse süslensin, hiçbir gupsal çıkar arayışı belleklerden bunlari silip, çıkaramıyacaktır. 


Aynı şekilde kitlelerin devrimci ener jisine inanmayan, kitleleri "sürü" olarak algılayan bireysel teröristlerin hiçbir biçimde anti-faşist birlikler içinde yer ala- 


mayacağı açıktır. Anti-faşist mücadelenin ne kitlelerin yaşamsal çıkarlarından habersiz maceracı eylemlere ne de çoğu kez içgüdüleriyle hareket eden siyasal bilinçten yoksun bireysel teröristlere ihtiyacı vardır. Tersine, 20 Mart eyleminde de yaşandığı gibi bireysel teröristler tüm anti-faşist güçlerin katılımıyla yapılan bir eylemin amacından saptırılmasına hizmet edebilmektedirler. Bir anti-faşist eyleme gölge düşürülmesine olanak tanıyabilmektedirler. 

Kitleleri yıldırmak isteyen faşist terörün karşısına çıkabilecek tek bir güç 


vardır: örgütlü ve birleşik bir anti-faşist güç olmanın gereğine, zorunluluğuna inanmış olan kitleler. Ne "faşizme karşı mücadeleyi faşizmin gölgesine ateş etmeye indirgeyen"'ler; ne de kendilerine “kitleleri koruma" payesi verenler bu gerçeği değiştiremeyeceklerdir. 
Odalarda elbette ki maocuların yanısıra, bireysel teröristlerin de etkinlikleri son derece sınırlıdır. Ancak bu, birevsel terörizmi faşizme karşı işbirliğini yaralayan, sekteye uğratan bir davranış olarak ele almanın gözardı edilmesi, bireysel terörizme açıktan açığa karşı çı- 


TÖB-DER ORDU ŞUBESİ KONGRESİ YAPILDI —. 


“ÖĞRETMENLERİN EN GENİŞ BİRLİKTELİĞİNİ YARATMAK İÇİN GÖREV BAŞINA! 


TÖB-DER Merkezinde yaratılan bunalım sürerken, TÜB-DER Şubeleri eylemlerine ve faaliyetlerine yoğun bir biçimde devam ediyorlar. TÖB-DER Ordu Şubesi kongresi de 2 Aralık günü TÖB-DER üyelerinin geniş katılımı ile yapıldı. Kongreye TÖB-DER'in 514 üyesinden 464'ü katıldı. Sorunlanı tam bir açıklıkla ortaya konduğu kongrede, divan başkanlığı için yapıla oylamada Demokrasi İçin Birlik ve Halkçı Eğitimcilerin adayı 208 oy alarak seçimi kazanırken, Demokratik Merkeziyetçiler ile diğer çizgilerin ortak 


adayı 165 oyaldı. 


TÖB-DER Ordu Kongresinde yönetimin hazırlamış olduğu çalışma rapou, delegeler tarafından titizlikle eleştirildi. Demokrasi İçin Birlik ve Halkçı Eğitimciler adına kongrede bir konuşma yapan Kemal Yenilmez, konuşmasında TÜB-DER'deki bunalımın aşılmasının “olağanüstü, demokratik bir kongrenin toplanması ile sağlanabileceğini"' vurguladı. Yenilmez konuşmasını şöyle sürdürdü: “Birlik ve Dayanışma grubu TÜB-DER'in bugünkü açmazlara girmesinden sorumludur ve hesap vermek zorundadır. Şimdi Demokrasi İçin Birlik ve Halkçı Eğitimciler gruplarının iki yıl önce yaptıkları tüm saptamaların somutlandığı günler yaşanıyor. Demokratik Merkeziyetçiler kendileri ile birlikte örgütiimüzü de çökertmeye sürüklemektedirler. İşsiz kalmamak için yönetimde kalmakta direniyorlar. Görevimiz, örgütün bugünkü durumunu saptamak, yönetici kliğin umutsuz direnişini, çaresiz çırpınışını, tüm üyelerimizin bilincine ve örgüt tabanının en geniş birlikteliğine güvenerek çıkarcı, serüvenci, uzlaşmacı reformistlere karşı öğretmenlerin en geniş birlikteliğini yaratmak amacıylatür.1 TÖB-DER'li öğretmen arkadaşlar görev başına!" 


Kongrede, yöneltilen eleştirilere Yö yönelik olmayan, tersine bunalımı siyasi 


tim Kurulunun bunalımı aşmaya ir malzeme olarak kullanan suçla- 


malarla cevap vermeyi tercih ettiği gözlendi. 


Yapılan seçimlerde Demokrasi İçin Birlik ve Halkçı Eğitimciler gruplaшип ortak adayları 248, Demokratik Merkeziyetçilerin önderliğinde birleşen 


diğer grupların adayları 211 oy aldı. TÖB-DER Ordu Şubesi' 


in yeni yönetim 


kurulu Ahmet Aka,Ali Cabbar, Necmettin Şimşek, Cemal Yöntem ve Ahmet 


Vayni'den oluşuyor. 


Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine ise Mehmet Kenanoğlu, Vedat Öztürk, Nurten Demirel ve Denetçiliklere Hicabi Köksal, Rıza Kayalı, A.Ali En- 


gi seçildiler. 


kan yönetimlerin oluşturulması görevininin ertelenmesi sonucunu doğurmamak zorundadır. Bireysel terörist olmayan ama bu konuda henüz ikircikli, netleşmemiş tutumlar sürdürenlerin bir yandan anti-faşist birlikler içinde yer almasına çalışmak; öte yandan da net ve ikirciksiz tutuma kavuşmasına yardımcı olmak, anti-faşist birliğin en geniş tabanına oturması bakımından zor ama olabildiğince başarılması gereken bir görevdir. 


BAŞARILARI SÜREKLİ VE 
KALICI KILABİLMEK İÇİN 


"Faşizme karşı olan güçlerin birliğinin günden güne dayattığı koşullarda artık dar grupçu çıkarlara yönelik kısa vadeli hesaplara yer yoktur. Geçmiş dönemlerin muhasebesi yapsılırkenkitelerin ekonomik ve demokratik haklarının yaşamsal öneminin ne ölçüde hissedildiği, talep düzeylerinin yükseltilmesi bir yana, varolan talepler için sürdürülen uğraşların etkinlik derecesinin ne olduğu, ne olmak gerektiği ele alınmak zorundadır. 
Mesleki çalışmalarda dün ile bugünkü çalışmalara ilişkin olarak ortaya çıkan gafiğin değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

Görülecektir ki dar grup hesapları ekonomik-demokratik haklar için kalıcı adımlar atılmasına engel olmaktadır. 
Aulan adımlar ile atılması gerekenler arasında fark vardır. 

Aynı şekilde anti-faşist mücadelede atılan adımlar değerlendirilmeli, bu degerlendirilme yapılırken de TMMOB'nin örneğin bir gençlik örgütü, ya da bir siyasi örgüt olmadığı gerçeği gözden bir an bile uzak tutulmamalıdır. Hataların, zaafların değil, başarıların kalıcı ve sürekli kılınması gerekir. Eğer TMMOB ve bağlı meslek odaları anti-faşist birliğin yurt düzeyinde de oluşmasına, toplum içindeki etkinliğine ters orantılı olarak katkıda bulunuyor, çoğu kez siyasi grup çıkarları öne çıkıyorsa bunun sorumluluğunun geniş kitlelere, yalnızca kısa vadede değil, uzun vadede verilecegi, söz konusu olanın anti-faşist mücadelenin etkinliği olduğu daha iyi değerlendirilmelidir. 

Bu yıl yapılacak Oda kongrelerinde tüm ant-faşistlere bu yönde görevler düşmektedir. Kuşkusuz bugie kadar kaydedilen başarıları hemen kalıcı kılabilmek, zaafların hemen ve bütünüyle üstesinden gelebilmek mümkün olmayabilir. Ama bu anti-faşist mücadelenin zaaflara tahammülü olduğu anlamına da gelemez. 


“BUGÜNE KADAR ELKONULAN MEYAK KESİNTİLERİNİN FAİZLERİYLE BİRLİKTE GERİ VERİLMESİ, BUNA KARŞILIK EMEKLİ SANDIĞI'NIN YÖNETİM VE DENETİMİNDE ÇALIŞANLARIN SÖZ VE KARAR SAHİBİ OLMALARI SAĞLANARAK 
BU KURUMUN GERÇEK BİR 
SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞU HALİNE GETİRİLMESİNİN SAĞLANMASI 
TÜM MEMURLARIN ORTAK TALEBİDİR. 
SINIRLI ÖRGÜTLENME OLANAKLARINA KARŞIN GİDEREK ARTAN BİR BİLİNÇLE EKONOMİK, DEMOKRATİK HAKLARINI KORUYACAKTIR." 


1970 yılı Martayından bu yana memur maaşlarının yüzde 5 


1979'da emekçileri 
50 milyar liralık 
zam yükü bekliyor 


1979 yılı bütçesi 30 Kasım 
1978 günü gecenin son saatlerinde Mediis Başkanlığına verildi. 395 milyar 871 milyon lira olarak bağlanan bütçe aym zamanda emekçiler açamdan kara günlerin habercisi oldu. Bütçede Kamu İktisadi Kuruluşları için 57 mâyarli ra civarında bir блапзшап öngörülüyor. 50 müyarlık bu finansmap Emekçilerin urim- 

| dan sağlanacak. 57 miyarli- 

| ra, Kamu İktisadi Kuruluşiemm Üünlerne yapılacak olan zamlarla toplanacak. Meтаг katsayısıu 14'de birakan, "vergi yasasıile' artacak" diye memurlar oyalayan, “toplumsal anlaşma çerçevesinde” işçilerin ücretlerini reel olarak gerileten hükümet için, bu durumda iki yol var. 
фа yol da emekçiler için dikenlerle dolu. 

Birinci yol tercih edilir ve oyatınmlardan vazgeçilmezse, ekonominin 50 milyarlık ek yükü işçilerin ve memurlann sırtmdan “zamlar” biçiminde çkanlacak. 
İkinci yol ise yatırımlardan vazgeçilmesi. Bu da emekçiler açmadan işsizlkten, kıtlık. 
tan, Oo Pahallıktan başka hiçbir sonuç doğurmayacak. 
Ancak çözüm yok değil. Bir üçüncü yol daha var. O da 
50 milyarlık finansman ас̧ь 
ğını büyük sermayedarlardan almacak olan yeni vergilerle kapatılması. Fakat büyük sermayenin hükümetinin büyük sermayeden böyle bir "уагdım" görmesi bekleniyor. 

İİ Zamlar kapıda bekliyor... 


ine "Memur Yardımlaşma Kurumu" -MEYAK kesintisi adı altında elkonulduğu biliniyor. Yaklaşık sekiz yıldır bu adı var; kendi yok kuruluşun kılıf olarak kullanılmasıyla sürdürülen gasp olayı, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşamaya ulaştı. Biriken kesintilerin çalışanlara geri verilmesi talebinin yeniden yükselmesine paralel olarak, bugüne kadar çıkarılmayan MEYAK yasasının çıkarılması ve Memur Yardımlaşma Kurumunun kurulması gündeme getirildi. 

Devlet Memurları Yasasının 
1327 sayılı Yasa ile değişik 190. 
maddesinde "memurların ek sosyal sigorta, konut, dinlenme kampları ve diğer ihtiyaçlarını o karşılamakla yardımcı olmak; tosarruflaron yurt kalkınmasına yararlı olacak verimli alanlarda değerlendirmek" üzere engeç bir yıl içinde çıkanlacak özel bir yasayla Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu'nun kurulması öngörülüyordu. 


ANAYASA'YLA 
ÇELİŞKİ İÇİNDE 


Söz konusu Kurum'un sağlayacağı yararlara ilişkin olarak ise, yaratılacak ek sosyal sigorta olanaklarının "memurların geleceklerine güvenle bakmalarında olumlu bir rol oynayacağı" belirtiliyordu. 

Burada birden fazla çelişki içiçedir. Öncelikle, sosyal güvenliğin sağlanması Anayasa'nın 48. 
maddesiyle devlete: verilmiş bir görev olduğu halde,vergi benzeri bir kesenek sistemiyle memurları kendi sosyal güvenliklerini finanse etmeye zorunlu kılmak başlıbaşına Anayasa ile çelişmektedr. Bu durum, halen mevcut sosyal güvenlik kuruluşu Emekli Sandığı için geçerliyken, ikinci bir kesinti uygulamasıyla ikinci bir kurum oluşturulması önerisi ise doğrudan doğruya Emekli Sandığı'nın üzerine düşen görev. 
leri yapmıyor olmasını kabul etmek ve daha da ötede bunu kurumsallaştınnak anlamına gelmektedir. 

Bugin Emekli Sandığı memur maaşlarından kesilen paraları memurlara yönelik hizmetlerde kullanmak yerine büyük burjuvazinin çıkarlarına uygun bir politikayla özel kesime fon aktarma uğraşı İçindedir. Sandık Iştirakçilerine sosyal güvenlik kapsa mında sunulan hizmetler ise e 


` SEKİZ YILLIK VURGUNA 


YENİ YASAL KILIF 


mekli maaşı bağlanması ile kendi parasını yüzde 7 faiz karşılığında borç olarak alabilme olanağından ibarettir. 

MEYAK'ın kurulması ile sağlanacağı ifade edilen ek sigorta olanakları Emekli Sandığı Yasasında yapılacak değişikliklerle memurların Sandık yönetim ve denetiminde söz ve karar sahibi olmalarına bağlı olarak kolaylıkla Emekli Sandığı tarafından sağlanabilir. Bu anlamda, zaten mevcut bir sosyal güvenlik kuruluşu varken ve sorunlar bu kuruluşun doğru biçimde çalışmamasından kaynaklanıyorken, ikinci bir sosyal güvenlik kuruluşunu finanse etmeye memurların ihtiyacının olmadığı açıkça ortadadır. 


ZORUNLU BİR 
TASARRUF ARACI 


MEYAK tasarısının gerekçesini yalnızca söz konusu sosyal güvenlik demagojisi oluşturuyor olsaydı, bu kaba aldatmacaya deбіпір geçmek yeterli olabilirdi. 
Ne var ki kurumun kuruluş gerekçesinin temel ögesi olarak da "tasarruf yetersizliğinin cebri tasarruflarla giderilmesi"' gösteriliyor. Tasarıda, “memur aylıklarındaki artışların tüketim eğilimini ve toplam talebi artırarak fiyat artışlarına yol açabileceği" öne sürülüyor ve maaş artışları- nın kurum fonlarına aktarılması ile bir yandan anti-enflasyonist yararlar sağlarurken, diğer yandan da yatınmlara yöneltilecek önemli bir fon oluşturulacağından söz ediliyor. 

Bu ifadelerden de açıkça anlaşılacağı gibi MEYAK'ın kurulması önerisindeki gerçek amaç, zorunlu tasarruflar yoluyla büyük sermayeye kaynak yaratmaktan ibarettir. İşçi ücretlerini enflasyonun nedeni olarak gören mantığın uzantısıyla memur aylıklarındaki artışın enflasyona neden olacağını öne sürmek ve “memur yararına" diye pazarlanan yasa tasarısının mantığını başka birşey söylemeye gerek kalmayacak biçimde ortaya koymaktadır. Sürüp giden yapısal kaynaklı enflasyonun ağırlığı altında yaşam koşulları giderek gerileyen ve ekonomik haklar mücadelesi için sendika silahından da yoksun bulunan emekçi memur kesimine yüklenen zorunlu tasarruflar yalnızca yoksullaşmayı artıracaktır. Dışa bağımlı, geri Türkiye kapitalizminin bunalımlarına deva olacak fonları böylelikle kaydırma çabası, biraz da mevcut durumu kılıfına uydurmak, kurumsallaştınnak kaygularından kaynaklanmaktadır. 


MEYAK KESİNTİLERİNE 
NE OLDU? 


Sekiz yıla yakın bir süredir memur maaşlarından kesilen yüzde 5'lerin nereye gittiği sorusu emekçi memurlar açısından büyük önem taşımaktadır. Oldukça kaba bir hesaplamayla bile bugüne kadar yapılan kesintilerin 8 milyar lirayı aştığını tahmin etmek olanaklıdır. 21 Nisan 1971'de çıkarılan 7/2267 sayılı kararname lle Merkez Bankası' 


nda biriken fonların kullanılmasına yasal dayanak hazırlanmış, 
1973 yılından itibaren ise ME- 
YAK fonları yaygn biçimde 
Devlet Yatırım Bankası tahvilleri ile Hazine Bonosu alımlarında kullanılmaya başlanmıştır. 1973' den bugüne kadar Devlet Yatırım Bankası'na (DYB) yatırılan ME-YAK fonlarının miktarı 6,084 müyar dolayındadır. 


YIL МЕҮАК TAHVİL ALIMI 


(milyon TL) 
1973 448,0 
1974 600,0 
1975 639,0 
1976 1.750,0 
1977 1.359,0 
1978 1.288,0 
TOPLAM 6.084,0 


Kaynak. DYB Hesap Özetleri 


Görüldüğü gibi MEYAK kesintilerinin kullanılmasında en büyük pay DYB'na gitmektedir. 
Dolayısıyla, bu kuruluşun işlevlerine yakından bakmak da önem kazanmaktadır. 

DYB, kaynaklarının yüzde 
90'ı aşkın bölümünü SSK, Emekli Sandığı, MEYAK gibi sosyal güvenlik (kuruluşlarını tahvil alımlarından sağlayan ve Kamu İktisadi Teşe""üslerine yatırımları için kredn.#ren bir kuruluştur. KİT'lerin ekonomik yaşam içindeki rollerine ilişkin olarak ise bu kuruluşların, temel olarak kâr oranının fazla yüksek olmadığı, buna karşılık riskin fazla olduğu büyük yatırım gerektiren alanlarda çalıştıkları ve esas olarak özel kesime düşük fiyatla girdi sağlama işlevini yüklendikleri biliniyor. 

Gerçekten sanayün temel girdisi sayılacak hammadde ve enerjinin çok büyük kısmını (örneğin 1977'de taş kömürü, kok, bakır ve petrokimya ürünlerinde yüzde 100; elektrik enerjisi yüzde 84; linyitte yüzde 64; çelikte yüzde 74; kağıtta yüzde 71) KİT'ler sağlıyor. Bu malların fiyatlarının belirlenmesi ise maliyet ve piyasa koşullarının dişın- da, hükümetlerin tercihleri doğrultusunda oluşuyor ve son derece de düşük tutulan fiyatlar yoluyla büyük burjuvaziye kaynak aktarımı yapılıyor. KİT'lerin giderek artan zararları doğrudan doğruya bu kaynak aktarımının bir sonucu oluyor. 


YIL KİTZARARLARI 

“milyon TL) 
1974 403,0 
1975 3.705,6 
1976 6.160,0 
1977 10.965,5 


Kaynak: DPT, 4. ВҮКР, Özel İhtisas Komisyon Raporu 


Bu zararlarm karşılanması ise devletin с̧е Ш fonlardan kaydırarak yaptığı katkılarla ve bir ölçüde de DYB'nın kredilemesiyle sağlanıyor. Diğer yandan DYB tarafından desteklenen KİT projelerinin dağılımına bakıldığında görülen, kredilerin özellikle ara malı üretimine yönelik projelere verilmesi olgusu (1976'da yüzde 79, 1977'de yüzde 84 oranında), 


Bankanın bu mekanizma içindeki yerini daha belirginleştirmektedir. 

Buraya kadar söylenenler, 
MEY AK kesintisi adıyla memurların cebine giren ellerin ne adına ve kimin için uzandığmı açıkça ortaya koymaktadır. MEYAK'ın artık kurulması önerisi ile sağlanmak istenen, bu işleyişin yasallaştırılması ve belki de daha yeni olanaklarla geliştirilmesinin sağlanması özleminden başka birşey değildir. 


YASA TASARISINDA 
NELER VAR? 


MEYAK Yasa tasansında önerilen örgütlenme biçimi, bu fonlar üzerinde dönen hesapları daha da açık olarak ortaya koymaktadır. Emekli Sandığında çalışanların söz ve karar sahibi olmaları talebi her zamanki ağırlığıyla gündemdeyken yeni kurulacak bu kurumun yönetim ve denetim organlarında memurlann güçsüz bir biçimde, adeta göstermelik olarak temsil edilmeleri için gereken tüm önlemler yasada yer alıyor. Kurumun en yetkili organı olan 9 kişilik Yönetim Kurulu'nda yalnızca 4; 5 
kişilik Denetleme Kurulu'nda ise 
2 memur temsilcisinin bulunması 
öngörülürken, Kurum Genel Müdürü'nün 5 yıllık bir süre için ilgili Bakanın önerisi ile Bakanlar Kurulu tarafından atanması hükmü Yasa tasarısında yer alıyor. 

MEYAK'ın yürüteceği faaliyetlerin düzeniendiği maddeler- de ise kreş, yuva, dinlenme kampi, konut gibi memurların halen esas olarak gereksindikleri faaliyetlere ayrılacak fonların, gelirin yüzde 20'sini geçemeyece-Bi hükme bağlanıyor. (Mad. 31) Fakat buna karşılık Kurumun emeklilik, maluliyet ve Қап karşılığı yapılacak sosyal yardımlar için gereken miktar dışmdaki 


kaynaklarını, öncelikle “gelir gayeli (o faaliyetlerde kullanacağı" ifadesiyle burjuvazinin 


gereksindiği güvence de veriliyor. 

Yasanın öngördüğü yapı daha fazla birşey söylemeyi gerektirmeyecek kadar açıktır. 


EMEKÇİ MEMURLAR 
HAKLARINI KORUMAKTA 
KARARLIDIR 


Tüm bunların karşısında memurların suskun kalmayarak bu Çifte sömürüye sonuna kadar karşı çıkacakları bilinmelidir. 
Bugüne kadar elkonulan kesin-Фегіп fairleriyle birlikte geri verilmesi, buna karşılık Emekli Sandığı'nın yönetim ve denetiminde çalışanların söz ve karar sahibi olmaları sağlanarak bu kurumun gerçek bir sosyal giivenlik kuruluşu haline getirilmesi nin sağlanması бал memurların ortak talebidir. 

Sınırlı örgütlenme olanaklarına karşm giderek artan bir bilinçle ekonomik, demokratik haklarını savunan geniş emekçi memur kitlesi bu doğrultuda örgütlü bir biçlinde sonuna kadar mücadele edecek ve hakkını koruyacaktır.. 
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TERÖR VE FAŞİZM TEHDİ- 
DİNİN, YAPISAL OLARAK 01. 
ŞA BAĞIMLI KAPİTALİZMİN BUNALIMINDAN DOĞDUĞU 
AÇIK BİR GERÇEK OLARAK 
ORTADA DURMAKTA VE BU- 
NA KARŞI ETKİN MÜCADE- 
LE YOLUNUN BAŞLANGICI, TOPLUMDAKİ DEMOKRATİK- 
LEŞME HAREKETİNİN GE- 
LİŞMESİNDE YATMAKTA- 
DIR. 


GENCAY ŞAYLAN 


İçinde yaşadığımız günlerde Türkiye'nin bütün demokratları için en güncel sorunu, hükümetçe hazırlanan "anarşi ile mücadele” yasa tasarılarının oluşturduğu söylenebilir. £ Hükümetçe, “anarşiye karşı yasal önlemler paketi" olarak ortaya atılan tasarıların açıkça demokratik hak ve özgürlükleri ortadan kaldırıcı özellikler taşıması, CHP grubu da dahil olmak üzere çok geniş kesimlerde tepkiler uyandırmıştır. 1978 yılı başında bir "umud" olarak iktidara gelen hükümetin, hemen hemen hiç bir alanda vaad ettiklerini yerine getirememesi, faşist katliam ve terörün dozunu artırarak sürmesi ve MC iktidarlarının bile cesaret edemeyeceği ölçüde hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı yasal önlemlere yönelmesi, kimi çevreler için büyük düş kırıklığına, kimi çevrelerce de MC partileri ile CHP arasında hiç bir fark bulunmadığı yolunda görüşlerin ortaya atılmasına yol açmıştır. Bundan da ötede, alternatif MC уа да askeri darbedir varsayımına dayanarak bugünkü iktidarın koşulsuz desteklenmesi gerektiğini ileri sürenle- 


rin bile büyük bir şaşkınlığa düştükleri görülmektedir. 


CHP, giderek büyüyen tam boy faşizme gidiş tehlikesini ve terörü durdurmak amacıyla MC iktidarını düşürmüş; ancak yeni iktidar döneminde de işçi sınıfı hareketi temsilcilerini ve tüm demokratları hedef alan terör durmamış, aksine daha da yoğunlaşmıştır. Çok açık bir biçimde görüldüğü gibi terörün esas amacı ülkede yükselen demokratikleşme hareketini sindirip durdurmaktır ve CHP'nin ağırlıklı oldugu iktidar buna karşı, demokratik hak ve özgürlükleri kullanmayı olanaksız kılabilecek önlemlere kalkışmaktadır. Bu büyük çelişki, iyi niyetli CHP'liler ve onları destekleyen diğer demokrat güçler için bir dönüm noktası ağırlığını taşıyor sayılabilir. Bu çelişkinin temelinde dışa bağımlı kapitalizmin büyük bunalımının yattığı söylenebilir. 


CUMHURİYETİN EN BÜYÜK 
EKONOMİK BUNALIMI 


Türkiye'nin son yıllarda cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik bunalımını yaşadığı yad- 


FAYDACILIK GERİĞİLİĞİN 
EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR 


Faşisl tehlikeye, emperyalist bağımlılığa, hükümetin antidemokratik baskı girişimlerine ve artan hayat pahalılığına karşı demokratik güçlerin etkin ortak eylemleri sorunu güncelliğini koruyor. Sorunun güncelliği, demokratik örgüt ve kuruluşlar arasında diyalogların korunup geliştirilmesini zorunlu kılıyor. 
Bu gelişmeden. kendi dar grupçu eğilimlerini koruyamama endişesiyle kaygıya kapılanlar ise, olumlu adımları frenleyebilmek için makyavelizmin en uç örneklerini veriyorlar. 

Bu çabaların bir örneği, 3 Aralık Pazar günü Eskişehir'de düzenlenen “miting” ve "yürüyiiş"'te görüldü. Miting kendisini "UDC çizgisinde” ilan eden Maden-İş 12. Bölge Temsilciliği, sadece 15 kişilik bir fabrikada örgütlü bulunan Beton-İş, İGD İKD, İLD, bir semt derneği olan İş-Der ve Eskişehir Devrimci İşçi Birliği (EDİB) tarafından düzenlendi. 

Miting, Ankara'da DİSK'in çağrısıyla başlayan “demokrafik platform" toplantıları sonucunda geniş kapsamlı anti-faşist eylemlerin gündeme gelebileceği endişesiyle düzenlendi. Adı 


geçen kuruluşlar. böylesi geniş kapsamlı eylemlerin başarısını diğer demokratik örgütlerle de "paylaşmaktan " korkuyorlardı. 
Bu nedenle, kendileri dışında hiçbi'r kuruluşla ilişki kurmadan miting ve yürüyüşü düzenlediler. Bunu yaparken, TÖB-DER'i de kendi yanlarında gösterebilmek için, kendisini TÖB-DER 


“genel başkanı" ilan eden Talip Öztürk'ün katılanlar arasında gösterdiler. 


Temsilciliğini de, mitinge 


“atadığı” Bölge 


Sonuç, çoğu dış illerden getirilen 750-1000 kişilik cılız 


bir kalabalığın yeraldığı bir 


"aile toplantısı” oldu. Miting er- 


tesindeki yürüyüş boyunca kalabalığın daha da azaldığı görül- 


dü "İGD'den İKD'ye selim", 


"İKD'den İGD'ye selam" gibi 


birbirini izleyen sloganlar, mitingi dışardan izleyenler arasında sadeve bir "istihza" etkisi uyandırıyordu. 

Anti- faşist mücadeleyi sadece kendi mal etme çabasıylı başvurulan bu tür yöntemler, gerçekte bu mücadeleyi zayıflatmaktan, onu gerici güçlerin karşısında güçsüz ve dağınık göstermekten başka sonuç vermez. Daha bir yıl önce Eskişehir'de, çok daha fazla sayıda demokratik örgütün katıldığı Карай salon toplantılarında bile3 Aralık mitinginin en az iki katı kadar katılımın sağlandığı görülmüştür. Faydacılığın sonu, demokratık güçleri güçsüz gösterip kitlelerin gözünde yıpratmaya çalışan gericiliğin ekmeğine yağ sürmektir, 


sınamayan bir gerçektir. Bunalımın temel göstergelerinin, dış ödemeler açığı, enflasyon ve durdurulamayan fiyat artışları olduğunu görmek için profesyonel ekonomist olmaya gerek yoktur. 1975 yılında 1,8 milyar dolar olan ödemeler açığı 1976 yılında 2,3 milyar dolara, 1977 yılında ise 3,4 milyar dolara çıkmıştır. 1978 yılında da bu açığın 
2 milyar doları aşması beklenmektedir. Yılbaşında 2,6 milyar olarak verilen ihracat hedefine karşın, gerçekleşmenin bu rakamın çok altında kalacağı anlaşılmış ve buna ek olarak devalüasyonlara rağmen işçi dövizlerin- deki düşme devam etmiştir. Alınan bütün önlemlere karşın dış ödemeler açığının sürmesi, büyük ölçüde ithalata bağımlı Türkiye sanayiinde durgunluk ve daralmaya; başka bir deyişle giderek artan ölçüde işsizliğe yol açmıştır. Bu durgunluğa karşın fiyat artışlarında azalma olmamış, 
1977 yılında fiyat artışları % 50 
dolayında iken, 1978'de % 60'ı geçmiştir. 


Bu büyük bunalımın esas olarak Türkiye kapitalizminin yapısından kaynaklandığı söylenebilir. Bu bozuk yapının belirleyicisi ise, ülkemizde ithalata'dönük bir üretim düzeninin egemen olması ya da başka bir deyişle dışa bağımlılıktır. Dış yardım ve borçlar, işçi dövizleri, DÇM vb. olanaklar son 10-15 yıl içinde ekonomik büyümeyi sağlamakla beraber, dışa bağımlılığı da artırmış ve nihayet faturanın bedelini ödemenin zamanı gelmiş gibidir. 
Bunalım içinde büyük iş çevreleri için bugün ana sorun, düzenin devamını sürdürebilmek açısından Batı'dan yeni krediler bulmaktır ve bunun için de her ödünü vermeye razı görünmektedirler. Büyük iş çevrelerinin geleneksel siyasal örgütleri sayılan AP'yi bırakıp CHP'yi iktidar olmada desteklemelerinin altında bu olgunun da yattığı ileri sürülmektedir. 


EMPERYALİZMİN İSTEDİĞİ 
ÖDÜNLER 


Bütün bunlara karşın Batılılarm bu kez Türkiye'yi bunalımdan çıkarmak için fazla istekli görünmedikleri ortadadır. Başbakan Ecevit'in iktidara gelir gelmez yoğun bir dış ilişkiler sürecini başlatması, işadamlarımızın Batının büyük finans çevrelerine "bizim demokrasi olarak kalmamızı istiyorsanız yardım edin" çıkışları pek işe yaramamış; bu kez dış krediler musluğu bir türlü açılamamıştır. Batı ya da kısaca emperyalizm, buhrandan çıkmanın karşılığında Türkiye'den 


ANTİ —DEMOKRATİKLEŞ 


yeni ödünler istemektedir. Bunlar kısaca, Türkiye'nin ağır sanayiden vazgeçmesi, altyapı yatırımlarına yönelerek yabancı sermaye için daha elverişli koşullar hazırlaması olarak tanımlanabilir. Batı ayrıca tüm ekonominin pazar mekanizmasına göre işlemesini ve yatırımların finansmanında iç kaynaklara yönelinmesini istemektedir.Bugünkütoplumsal yapı içinde bu tür ekonomi politikalarının emekçi kesimler üzerindeki baskı ve sömürüyü artıracağı çok açık olarak söylenebilir. Emperyalizm istek ve eğilimlerini çok açık bir dille ifade ederken burjuvazinin ve onun siyasal örgütlerinin bu isteklere karşı çıkmadığı, istenen ödünleri vermeye hazır olduğu görülmektedir. Bunun en açık belirtisi ise giderek genişleyen çevrelerce savunulan CHP-AP koalisyonu girişimi sayılabilir. 


ZİRAAT BANKASI ÖRNEĞİ 


İşte CHP bu ortam içinde iktidara gelmiş, düzen değişikliği sloganı ile büyük işçi ve emekçi yığınlarının oyunu almış olmasına karşın bunalımdan çıkış stratejisini burjuvazinin ve Batının istemleri doğrultusunda oluşturmuştur. Yeni iktidar ekonomik alanın hiç bir kesimine radikal bir biçimde el atmamış, dışarı- nın zorlamalarına paralel olarak devalüasyon, yatırımları durdurma, ithalatı azaltma, ücretleri dondurmaya kalkma gibi önlemlere başvurmuştur. Ancak burjuvazinin en güzlü kesimi sayılabilecek olan bankacılık sistemine dokunamadığından fiyat artışlarını önleyememiştir. Toplam banka kredilerinin hâlâ yüzde 55'i ticaret alanına ya da bir başka deyişle aracılara gitmekte ve bunun sonucu olarak, durgunluğa rağmen, ticaretin yarattığı yüksek talep sürekli fiyat artışlarına neden olmaktadır. 


İktidarın, bankacı kesimi önündeki güçsüzlüğünün en belirgin ömeklerinden biri Ziraat 
Bankası olayı sayılabilir. 1978 
yılı başında, yeni iktidar döneminde atanmış bulunan Ziraat Bankası üst yönetimi, mevcut kredi sistemine CHP progamı doğrultusunda müdahale etmek istemiş; ticaret kredilerini azaltma, küçük çiftçilerle kooperatiflere verilen kredileri artırma yoluna gidince değiştirilmiştir. Kısaca belirtmek gerekirse, özellikle ekonomik alandaki bu politikasına karşı CHP içinden bir ses yükselmediği gibi, bu dönüşüm şimdiye kadar CHP'yi desteklemiş demokrat çevrelerde de bir karmaşa ve dağılmaya yol açmiştir. 
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DÜZENİN DEĞİŞİM 
SANCILARI 


Toplumsal yaşamın her alanında etkisini gösteren bu bunalım, öz olarak dışa bağımlı kapitalizmin bunalımıdır. Başka bir deyişle düzen, değişim sancıları içine girmiştir. Bu değişim ѕапсь sı artık mevcut yapı içinde kalarak yeniden düzenlemeler yapmanın ötesine geçmiş, bütüncül bir içerik kazanmış ve en önemlisi olarak değişim sorunu artık siyasal boyutunu da ortaya çıkarmıştır. Daha başka bir deyişle değişime yönelmiş toplumsal güçler sınıfsal eğilim ve isteklerini siyasal örgütlenme içinde ortaya koymaya başlamışlardır. 

Bugünkü düzen ya da dışa bağımlı kapitalizm ile çelişkisi olan ve bu sistemi değişime zorlayan toplumsal güçler işçi sınıfı ile diğer emekçi katmanlardır. Düzen değişikliği önerisi nedeni ile bugüne kadar CHP'yi desteklemiş olan bu kesimlerin artık CHP' den kopmaları ve kendi çıkarlarını savunan kendi siyasal örgütlerinin arkasına yönelmeleri doğaldır ve bu beklenmelidir. Artık apaçık hale gelmiş CHP'nin ideolojik konum ve seçmelerinin bu gelişmeyi durduramayacağı kolaylıkla ileri sürülebilmektedir. 
Örneğin bugün CHP içinde hiç kimse izlenen politika ve stratejileri tartışmanıakta; şu anda dar boğazdan geçmeyi sağlayacak dış krediler ya da moda adı ile "taze para" bulunsa bile bir, en fazla iki yıl sonra daha büyük dar boğazlarla karşılaşılacağından ve bu nedenle artık başka politika seçmelerine yönelmenin zorunlu hale geldiğinden söz etmemektedir. 


Kuşkusuz yeni politika seçmeleri ancak, dışa bağımlı kapitalizme karşı geniş emekçi yığınlarına dayanan demokratik bir hareketin oluşumuna bağlıdır. 
Nitekim bugünkü düzenin derin bunalımı, faşizmin ve terörün yoğun bir biçimde gündeme gelmesine neden olmuş; bir zamanlar liberal sağın temsilcisi sayılan AP, antikomünizm bayrağı altında faşist terörün açık destekleyicisi durumuna geçmiştir. CHP ise, faşist teröre karşı çıkmakla beraber, sınıfsal seçmeleri ve bugünkü ideolojik konumu nedeni ile toplumdaki demokratikleşme hareketinden çekinmekte ve bunu durduracak önlemleri almaya kalkışmaktadır. Terör ve faşizm tehdidinin, yapısal olarak dışa bağımlı kapitalizmin bunalımından doğduğu açık bir gerçek olarak ortada durmakta ve buna karşı etkin nülcadele yolunun başlangıcı, toplumdaki demokratikleşme hareketinin gelişmesin- de yatmaktadır. 
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Şah ve efendileri panik içinde 


İran'da Kasım ayının son haftasında görülen göreli sessizlik geçtiğimiz hafta yerini yine büyük yığınsal gösterilere, geniş çaplı grevlere ve Şah'ın ordusuyla İran'lı yurtseverler arasnda yoğun çarpışmalara bıraktı. Bir haftalık ölü ve yaralı bilançosu binlerle ölçülürken, petrol rafinerilerindeki ve enerji tesislerin- deki grev hareketi Şah'ın ekonomisine yine sert bir darbe indirdi. Askeri hükümet başkanının Çarşamba günü kitlesel katliamlar için yeni bir emir çıkarmasına rağmen yığınsal direniş- 


lerin önü alınamadı 


Hızla gelişip güçlenen ve yer yer silahlı mücadele biçimini alan İran halkının direnişi, Şah'ın ve O'nun efendisi Amerikan emperyalizminin geçmişteki hesaplarını altüst etmişe benziyor. 
Dünya basınındaki haberlere göre, Beyaz Saray'daki ve Pentagon'daki uzmanlkır, bugüne kadar İran'da Şah'a karşı varolan muhalefetin gücünü yanlış değerlendirdiklerini itiraf ediyorlar. 
“İran'ı kim yitirdi" sorusuyla, Amerikan emperyalizminin Ortadoğu'daki bu en güçlü jandarmasının düştüğü ölümcül hastalığın sorumluluğunu birbirlerine yıkmak için Washington'da bir 


suçlama yarışı sürüyor. 


Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bazı yetkilileri, bugüne kadar iyimser haber ve tahminlerle Beyaz Saray'ı "'oyalayan"" Tahran Büyükelçisi William Sullivan'ı suçluyorlar. Kimileri ise sadece askeri desteğin İran gibi ''müttefikleri " ayakta tutmaya yeteceği tezini savunan Ulusal Güvenlik Danışmanı Brzezinski" 


yi suçlu buluyorlar 


İran'daki gelişmeler nedeniyle Washington'u kaplayan ho- 


murdanmalardan en büyük payı ise CLA'nın aldığı gö 


iyor. 


Beyaz Saray'ın, İran konusundaki yetersiz istihbaratı yüzünden CIA patronlarını payladığı bildiriliyor. Başkan Carter'ın, geçtiбітіг haftalarda, İran'la ilgili “büyük istihbarat fiyaskosu " yüzünden dış politika uzmanlarına yönelik bir genelgeyle dikkat 


çektiği de haber veriliyor. 


İran'da halk direnişinin gitgide önlenemeyen boyutlara ulaşması yüzünden Washington'da başgösteren karşılıklı suçlama kampanyası, emperyalizmin, çağımızın özgürlük ve demokrasi yönündeki gelişme doğrultusu karşısındaki güçsüzlüğünün bir belirtisidir. Amerikan emperyalizmi, İran'da ortaya çıkan yeni duruma uyum göstermek için hangi yeni önlemleri alırsa alsın, İran halkı üzerindeki faşist baskı rejiminin sonu önlene- 


me yeccktir. 


ISPANYA BİR KEZ DAHA 
FAŞİZME HAYIR DEDİ 


Franco faşizminin yasalarıu ortadan kaldıran, İspanya'nın yeni demokratik Anayasası 6 Arabk günü halkoyuna sunuldu. Yeni İspanya Anayasas 25 milyon seçmenin yüzde 88'inin oylarıyla kabul edildi. 

Halk oylamasından önce büyük basn organları tarafından nabız yoklamaları sırasında, genellikle seçmenlerin ancak üçte ikisinin yada yüzde 65'inin 'evet' oyu kullanması bekleniyordu. 
Oylama sonuçlarının bunun çok ötesne geçmesi, emekçi halk kitlelerinin İspanya'da demokrasiyi koruma konusunda sanıldığından çok daha kararlı olduğunu gösterdi. 

Halk oylamasının sonuçlan son ayların gelişmelerinin yarattığı ortam içinde özel bir anlam taşıyor. Geçen 16 Kasım'da İspanya'da mevcut hükümeti devirerek faşist rejimi geri getirmeye yönebk bir darbe girişimi ortaya çıkanlmıştı. "Сајахіа Harekatı" 


olarak adlandırılan darbe giri; minin başımı, Franco kalıntısı Sivil Muhafızlar örgütünde, Ulusal Polis'te ve orduda görevli beş subay çekiyordu. 

Darbe girişiminin ortaya çıkarılmasından dört gün sonra, Franco'nun üçüncü ölüm yıldönürnü olan 20 Kasım'da, Madrid'in Plaza de Oriente meydarunda 150 
bin kadar faşist, Franco lehinde bir gösteri düzenlemişti, Neo-faşist Yeni Kuvvet partisinin düzenlediği gösteride gamalı haç pazubentli İç Savaş hainleri faşist darbe çağrılarmı haykırınıştı. Parti başkazu Blas Pinor şöyle diyordu: "İspanya'da durum ulusal bir ayaklanmayı zorunlu kılmaktadır." 

İşte faşizm özlemcikerinin gemi azıya aldığı böyle bir ortam- da yapılan halk oylamasının воnuçları, Franco rejimini geri getirme heveslerine de İspanya hal-Кіл açık ve kesin bir cevabı oldu. 
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Burjuva demokraxunin beşiği olarak bilinen İngiltere'de neo- faşist hareketin incelenmesi, ka-Pitalist-emperyalist sistemle faşizm arasındaki bağların bir kez daha açığa çıkarılması açınndan önem taşımaktadır. Bu ülkede 


neo:faşist örgütlerin özellikle 
1970 sonrasındaki yıllarda gösterdiği ilerleme burjuva demokrasisinin beşiği olan bu ülkenin faşizm için de uygun bir ortam hazırladığını göstermektedir. 

İngiltere'de 1932'de kurulmuş olan Britanya Faşistleri Birliği'nin kurucusu bir Sör'dü: Oswald Mosley. Bu örgüt Mussolini' nin özel servislerince finanse ediliyordu. Savaş srasında çıkarılan bir yasanın uygulanması sonucunda Sör enterne edildi. Ancak 
1943 yılında sağlık nedenleriyle 
serbest bırakıldı. Mosley, kapatılan Faşistler Birliği yerine Birlik Hareketi adlı bir örgüt kurdu. 
Soğuk savaş ortamının faşist hareketlerin büyümesine katkıda 
bulunmasına karşın ancak 5000 
üye toplayabildi. Bir süre için politik sahneden çekilen Mosley 1953'de Londra'dan aday oldu ve oyların yüzde 10'unu almayı başardı. 1959'da ise bu oran yüzde 8'e düştü. Bir zamanlar hızlı bir yahudi düşmanı olan faşist Sör, daha sonra bu kimliğini yitirdi. Faşizmin anti-komünist yüzünü en çağdaş bir biçimde şöyle ortaya koyuyordu: ".. 
Bolşevizme karşı ortak mücadelede, İsrail'lileri bizimle birlik olmaya çağırıyoruz... Faşizm böylece, Filistin topraklarında İarail devletinin kurulmasına olanak sağlamış olan emperyalist politika ile tam bir uyum içinde olduğunu kanıtlamaktadır. Ne var ki, bu açıklamalar sonunda Mosley'in örgütü ırkçı çevrelerin dahi desteğinin uzaklaştığını gördü. 1965'e ge lindiğinde üye sayısı 300'e in mişti. 


İngiltere'deki ilk gerçek nazi nitelikli neo-faşist örgüt 1957'de "Ku Klux Klan Aryen Şövalyeleri" adıyla kuruldu, Örgütün kurucusu fanatik bir militan olan lan Shaw idi. Bu örgütün yöneticilerinden biri de daha sonra adına Nasyonal Sosyalist Hareket'de rastlayacağımız Roland Kerr-Ritchie de vardı. Örgüt, siyahlar, araplar, komünistler ve 


yahudilere ölüm tehditleriyle dolu (o bildiriler (o dağıtıyordu. 
1958'den itibaren de eyleme 


geçti. Aryen Şövalyeleri renkleri 


Son faşist darbe girişimindem hemen sonra 150.000 faşıst Madrıd'ın Kloza de Urrente meydanında Franco lehine gösleri Bari 


İN gi AN, A 


İngiltere 


/ Bunada NEO—FAŞİZM 


“NEO-FAŞİZM 
DOSYASI 


İKTİDAR 
ORTAĞI 
OLMAYA 


HAZIRLANIYOR 


kendilerininki gibi "asil olma- 


yan kişilere ve onların ev ve dükkanlarına karşı silahlı saldırılara girişiyorlardı. Nottingham ve başkent Londra'da terör 24 gün sürdü. Polis neden sonra işe el koydu. Yapılan soruşturma sonunda faşist örgütlerin sorumlu olduğu "ortaya çıkarıldı", Uzun bir sessizlikten sonra Klan yeniden 1976'da ortaya çıktı. Liverpool örgütünün bir bildirisinde şöyle deniyor: “Büyük Britanya' ya çöreklenmiş İsrailoğulları Musevi geleneğin göze göz ilkesinden haberdarlarsa, bizim ölçümüzün: bir göze bir çift göz, bir dişe tüm bir ağız olduğunu da bilsinler." 


ÖNEMLİ BİR AD: 
COLİN JORDAN 


İngiliz neo-faşist hareketinin üzerinde durulması gerekli adlarından biri de Colin Jordan'dır. 
Colin gerçekte bir matematik öğretmenidir. Faşist ideolojiyle tanışması Arnold Reese adlı eski bir faşist aracılığıyla olmuştur. Reese de 1929'da kurduğu Faşist Emperyal Birliği' nden dolayı savaş arasında tapkı Sör Mosley gibi enterne edilmişti. 1946'da İngiltere'de Lard Şansölye'nin yaptığı bir listede yurt dışına çıkmasna izin verilmeyecek beş kişinin adları yer alıyordu. Tabii Reese'de listeye dahil edilmişti. Reese 1956 yılında öldü. Ölünceye kadar de yanında bulunmuş olan Colin dordan'a feyiz verdi. Colin Jardan'ın 1956'de kurduğu Beyaz Savunma Birliği, 1959'da Ulusal İşçi Partisi ile birleşerek Britanya Ulusal Partisi adını aldı. İki farklı örgütten gelen Ulusal Par-G'nin yöneticileri örgütlerinin adı dışında herşeyiyle tam bir nasyonal-sosyalist parti olmasını kararlaştırdılar, Colin Jordan'ın evi Britanya (Лива! Partisi'nce merkez olarak kullanılıyordu. 

1962 yılı başına geldiğimiz- 
de Colin Jordan'ın kurucusu olduğu örgütten kışkırtıcı demeçleri dolayısıyla ihraç edildi. Kırksekiz saat sonra, Jordan yanıt olarak "Parti'sini"' evinden kovuyordu. dJordan'ı başlarında John Tyndall ve Ku Klux Klan 


Şövalyeleri'nden Kerr Ritchie olan bir grup izledi. Jordan yine aynı yılda ve tarihi bir günde Hitler'in doğum gününde Nasyonal Sosyalist Hareket adlı örgütü kurdu. Örgütün yayın organı da aynı adı taşıyordu. Nasyonal Sosyalist Hareket ilk resmi gösterisini Trafalgar Alanı'nda di zenledi. Konu: "Büyük Britanya'yı yahudi denetiminden kurtaralım". Jobn Tyndall toplantıda şunları söylüyordu: ”. demokratik toplumumuzda yahudiler, ileri derecede çürümüş bir cesetten beslenen zehirlenmiş kurtlar gibidir... ”, 

Yine 1962 yılında, Ağustos ayında Jordan'ın düzenlediği ve tüm dünyadan neo-faşistlerin katıldığı uluslararası kampta Costwolde Anlaşmaları adını taşıyan anlaşmayla Dünya Nasyonal Sosyalistleri Birliği örgütü kuruldu. 
Bu örgüt, neo-faşistlerin en güçlü uluslararası örgütlerinden biridir. 

People gazetesi yazarlarından John Nichols, Nasyonal So; Hareket'in üç yöneticisinin yarес önüne çıkarılmasına katkıda bulundu. Jordan ve adamları İngiltere'de, Hitler'in ЅАЧагіла benzeyen askeri nitelikli bir örgüt kurmuşlardı. Bundan başka, örgüt merkezi olarak kullanılan Jordan'ın evinde patlayıcı madde imal ediliyordu. Bupatlayıcının inç bir adı vardı: "Yahudi Zehiri". Mahkeme'de Hareket'in üç yöneticisi de ezberledikleri bir ifade verdiler. "İngiltere'nin gerçek düşmanları yahudilerdir. 
Hitler haklıydı..." 


FAŞİST USULU EVLENME 


Hapisten ilk çıkan Kerr-Ritchie oldu. Dünya Nasyonal Sosyalistler Birliği'nin Fransız seksiyonuyla özel оп ilgilenmeye başladı. Bu özel ilginin nedeni, Hareket'in finansmanında büyük katkıları olan ünlü terzi Christian Dior'un yeğeni sarışın taze Françoise Dior'du. Bu kadın İngiliz neo-faşist hareketinin kaderi üzerinde önemli bir rol oynamıştır. 
Dior önce, Tyndall ile nişanlandı. Ama önder Colin Jordan һаpisten çıkınca durum değişmişti. 
Dior şöyle diyordu .. Daha iyisini buldum. John'a (Tyndall) duyduklarım değişmedi... Colin Jordan ile aramızda ise, aşk, bir gerçek aşk var..." Fransız ve İngliz neo-faşist önderleri düğünlerinde kanlarını birleştirdiler ve kutsal kitap "Mein Kampf" üzerine yemin ettiler. 

Ancak Dior'in evlenmek Colin Jordan'a yaramadı. Jardan yavaş yavaş politik mücadeleden elini eteğini çekmeğe başladı. 
Dir bile kocam hakkında şu söZleri kullanıyordu: ":.. Küçük bur juva anlayışla ve derin sahip olması gereken devrimci dina: mizm (yoksunluğuyla..." Ko cam Dior'dan özür dileyerek ona, büyük yahudi katliamları vadediyordu. Ama artık büyü bozulmuştu ve Nasyonal Sosyalist Ha- 


"ULUSAL PARTİ'NİN 1976 YEREL SEÇİMLERİNDE ELDE ETTİĞİ BAŞARILAR İNGİLTERE'DEKİ TÜM 


DEMOKRAT VE İLERİCİ NİTELİKTEDİR. ULUSAL 


HAREKETİ TEHDİT EDER 
PARTI OYLARIN YÜZDE 


13,2'51МІ ALMAYI BAŞARMIŞ, AYRICA BİRKAÇ ADAYINI DA SEÇTİRMİŞTİR. ASIL ÜZERİNDE DU-RULMASI GEREKEN NOKTA, ÇEŞİTLİ SEÇİM ÇEV-RELERİNDE ULUSAL PARTİ'NİN FAŞIST ADAYLA-RININ GENELLİKLE İŞÇİ PARTİSİ VE MUHAFAZA-KAR PARTİ ADAYLARININ HEMEN ARKASINDAN ÜÇÜNCÜ SIRAYI ALMALARIDIR. BU DURUMDA NEO-FAŞİSTLERİN KLASİK IŞÇİ-MUHAFAZAKAR VE LİBERAL PARTİLER ÜÇGENİNİ DAĞITARAK OLASI BİR AZINLIK İŞÇİ YA DA MUHAFAZAKAR PARTI İKTİDARININ BAŞLICA DESTEĞİ DURUMU-NA GİRMESİ GÜÇLÜ BIR OLASILIK OLARAK ORTA- 


YA ÇIKMAKTADIR." 


reket her geçen gün gücünü yitiriyordu. 1966 yılında Colin Jordan Hitler'in doğum gününü kutlamağa kalkıştığında yanında yalnızca beş militan bulunuyordu. Böylece, İngiliz neo-faşistlerinin en önde gelenlerinden biri olan Colin Jordan'ın politik ve eylemsel mücadele yaşamı sona eriyor ve Françoise Dior'un aşkıyla kendini ırkçılık üzerinde araştırmalar yapmaya veriyordu. 
Bu arada Jordan'ın eski yol arkadaşlarından Tyndall Daha Büyük Britanya Hareketi olarak (Greater Britain Movement) adlandırabileceğimiz bir yeni örgüt kuruyordu. Örgütün amaci belliydi: "T'yndall'in deyişiyle, "yasal ve barışçı araçlarla ya da şiddet yoluyla Büyük Britanya'da nasyonal sosyalist devletin kurulmasından başka birşey değildi". Tyndall, yeni örgütün kuruluşuyla birlikte dünya yahudileri hakkında yeni ve çok "parlak" bir tez geliştirdi. 
Bu teze göre, tüm dünyadaki yahudilerin (o Filistin'e değil, Afrika'da Amazon nehri çevresindeki topraklara yerleşmesi- ne olanak sağlanmalıydı. John Tyndall, İngiltere'de yapılacak Commonwealth Başbakanları Konferansı'nda darbe konusunda şansni denemeye kalktı. 
Tyndali'in sağ kolu Martin Webster, Kenya Devlet Başkanı Jomo Kenyatta'ya saldırdı. Kenyatta, bir muhafızın yerinde refleksiyle ölümden kurtuldu. 


NEO-FAŞİZMİN 
"ULUSAL CEPHE"Sİ 


1966 Aralık'ma gelindiğinde 
İngiltere'de bir faşist cephenin kuruluşuna tanık oluyoruz. Faşist yazar Chesterton'un başında bulunduğu, "İmparatorluğa Sadakat Birliği" ve John Bean ile Andrew Fountain'in yönetimindeki "Britanya Ulusal Partisi", Ulusal Cephe'yi oluşturdular. Daha sonra faşizan nitelikli çeşitli göçmen ve wkçı örgütleri de cepheye katıldılar. Tyndall'in örgütü de Cephe'ye üyelik için başvurdu. Başvuru üstüste birkaç kez geri çevrildikten sonra, sonunda 1967'de benimsendi. Tyndali ve adamları cepheye katılmalarıyla birlikte onu ele geçirme operasyonunu başlattılar. 
Bir yıl geçmeden, tüm kilit görevler Tyndall'in çömezleri tarafından ele geçirilmişti bile. 

1971 yılına gelinceye kadar, 
Cephe yaşamını ancak bir tabela örgütü olarak sürdürebildi. 
1972'de, eski bir Muhafazakar olan Cephe'nin başkanı O'Brien "eski nazi muhafızları"nın eylemlerinden rahatsız olarak istifayı bastı. Bu istifa, yine eski bir Muhafazakar olan Painter ve “Pazartesi Kulübü"nün Cephe'ye 
katılmalarıyla dengelendi. 1974 
Şubat ayında seçimlere Cephe elli dört seçim çevresinde aday göstererek (o katıldı o Yetmişaltı 


bin oyla toplam oyların yüzde 4'ünü elde etti. Yine 1974'de Ekim'de yapılan seçimlerde Ulusal Cephe oylarını yüzbeş bine çıkardı. 1974 Ekim'de yapılan seçimlerde Ulusal Cephe oylarını yüzbeş bine çıkardı. 
1974 Ekimindeki kongrede başkan Tyndall şunları söylüyordu; ".. Hareketimizi solcuların sendikalardaki etkisine karşı bir kampanyaya sokmaya hazır olmalıyız. Böylece eylem planın- de klasik sendikal etkinlikleri bastırabilir ve sınırlayabiliriz..." 
İşçi snıfının politik hareketinin en fazla etkin olduğu sendikalar, İngiliz neo-faşistlerince temel hedef olarak belirleniyordu. 

Ulusal Cephe, çeşitli yan kuruluşlarıyla mücadelesini çok boyutlu olarak sürdürüyordu. Bu yan örgütlerden biri, Kuzey İrlanda'da İngiltere'ye karşı güney İrlanda ile birleşmek i 


şı kurulan terör örgütü he'nin "Sanayi Komitesi taşıyan gizli kolu, İngiliz sermayedarlarının cepleriyle örgütlerinin kasası arasndaki ilişkiyi sağlamaktadır. Gençlik kesimin- deki çalışmalar ise, Ulusal Cephe Öğrenci Derneği tarafından yürütülmektedir. 

Ulusal Cephe'yi oluşturan çeşitli faşist örgütler arasındaki denge, 1975 yılında yapılan kongrede bozuldu. Bu kongrede başkan seçilen, Kingsley-Reed, eski başkan Tyndall'in "Parti' yi kişisel tutkuları için kullanan, paranoyak karakterli ve burnu- nun ucunu görmeyen bir fanatik" olduğu görüşündeydi. Reed önce, Tyndall ve adamlarını Parti'den atmayı denedi. Bunu başaramayınca da kendisi Cephe'den ayrılıp "Ulusal Parti"'yi kurdu. 

Ulusal Parti'nin 1976 yerel seçimlerinde elde ettiği başarılar İngiltere'deki tim demokrat ve ilerici hareketi tehdit eder niteliktedir. Шива! Parti oyların yüzde 13,2'sini almayı başarmış, ayrıca birkaç adayırı da seçtirmiştir. Asıl üzerinde durulması gereken nokta, çeşitli seçim çevrelerinde Ulusal Parti'nin faşist adaylarının genellikle İşçi Partisi ve Muhafazakâr Parti adaylarının hemen arkasından üçüncü srayı almalarıdır. Bu durumda neo-faşistlerin klasik İşçi-Muhafazakâr ve Liberal Partiler üçgenini dağıtarak olasi bir azınlık İşçi yada Muhafazakâr Parti iktidarının başlıca desteği durumuna girmesi güçlü bir olasılık olarak ortaya çıkmaktadır. 

Burjuva demokrasisinin mucidi olmakla övünen İngiliz burjuvazisi, yıllardan sonra İngiliz işçi sınıfının ve emekçi halkının istemleri karşısında çözümsüz Ка1- dığı bir sırada, yaklaşık yarım yüzyıldır koltuğunun altında besleyip büyüttüğü faşistlerin, bu kez etkin desteğinden iktidarda yararlanmağa hazırlanmaktadır. 


= ENN a УСНЕ О 


"Askerin Babası” 


COŞKUN KARTAL ve 


Türkiye'de sinema seyircisi Sovyet fimleriyle henüz yeni yeni tanışıyor. Son olarak iki hafta önce TV'de gösterilen Sovyet yapımı "'Askerin Babası" ile halen Ankara Çağdaş sahne'de gösterilmekte olan “Beyaz Gemi”, bizlere Sovyet sineması hakkında birbirinden bütünüyle değişik iki örnek verdiler. 


SAVAŞ'IN KÖTÜLÜĞÜ VE "ASKERİN BABASI * 


Çağımızda savaşa karşı olmak bütün dünyada geçerli hale geldi. Sosyalist ya da sosyalist olmayan bütün ülkelerde savaşa karşı, savaşın kötülüğünü anlatan filmler de çok sayıda çevrildi, Ancak beyaz perdede savaşın kötülüğünü anlatan filmlerde "yorum farkı” açık ve seçik olarak kendini gösteriyor. "Askerin Babası" filmi de bu anlamda dikkati çekmesi gereken bir yorum getiriyor. 

Savaşa karşı filmi herkes çevirebilir kuşkusuz. Herkes -gerçek yaşanmış olaylar- savaşta insanlığın sürükleneceği felaketi. suçsuz insanların yok edilişini, sefaleti, açlığı, yoksuliuğu beyaz perdeye aktarabilir. Ancak ortaya iki türlü sonuç çıkabilir: Bunlardan birincisi, filmi izleyen insanları büyük bir ürküntü, hatta panik içine sürüklemek; ikincisi ise, insanlara savaşın nedenlerini ve bağlantılarını, insanların bu felaketin önüne geçebileceği inancını vermekdir. 

“Askerin Babası" yaşlı bir Gürcü'nün ikinci Dünya Savaşı sırasında başından geçenleri anlatmaktadır. Bu yaşlı adamın oğlu, Sovyet ordusunda askerdir ve cephede Alman Nazi ordularına karşı savaşırken yaralanmıştır. Olay, oğlu- nun yararlı olduğunu gören yaşlı babanın, oğlunu aramaya çıkmasıyla başlar. Yaşlı adam -Sergo Zakariadze bu rolde olağanüstü bir başarı göstermiş- yol boyunca savaşın tüm kötülüklerini görür. Yollarda göç eden insanlar, hastanelerdeki yaralılar vs., vs. 

Ancak filmde verilmek istenen teme! düşünçe bu değildir. Baba'nın daha sonra rastlantılarla cepheye gitmesi ve cephede -tarlalardakl ekinlerin yanışım gördükten ve genç bir Sovyet Almanlar tarafından insafsızca öldürüizledikten sonra- savaşa katılır. Artık yaşlı adamın tek düşüncesi “oğiunu bulmak" değildir. Hatta, tarlalardaki yeşermiş ekinlerin yanışı, onu oğlunu arama düşüncesinden uzaklaştırnuştır. İnsanların emek vererek ektikleri, yine insanlara ileride yiyecek sağlayacak ürünün yanışı, onu etkilemiş ve ona "toprağı koruma azmi" уеппі$ (іг. 

Yaşlı adam cephede birçok yararlılıklar gösterir ve "fırsat buldukça" oğlunu aramayı sürdürür. Bu arada bir Sovyet tank birliğiniyle karşılaşır. Tankçılar, yola koyulmak için bir üzüm bağını ezerek geçmek istemektedirler. 
Yaşlı adam bütün gücüyle buna karşı durur. 
Amaç salt düşmanı ülkeden kovmak. savaş felaketini savuşturınak değildir. Amaç, bu felaketi savuştururken, insan emeğinin yarattığı her şeyi -minkünolduğunca- koruyabilmektir. Amaç, Sovyet ülkesini korumak, insanları korumak, ürünleri korumaktır. 

Filmde bütün bunlar bir bağlantı içinde sunuluyor. Mesaj özetle şudur: Savaş insanlık için felaket demektir; ama bu felaket yine insanlık tarafından önlenebilir. Savaş felaketi sadece insan canına değil, insanın yarattığı herşeye düşmandır. İnsanları savaş felaketinden korurken, insanların yarattıkları ürünleri de bir bütünlük içinde korumak gerekmektedir. 

" Askerin Babası” filminde bunların dışında, Sovyet haklarının İkinci Dünya Savaşında uğradıkları felaket; bu felaketten, her bireyin özverileriyle kurtuluşları çarpıcı biçimde simgeleniyor. Yaşlı Baba'nın, savaşırken aldığı tüm madalyalar dışında, oğlunu yitirmesi, ama savaştan sonra oğluyla birlikte diktikleri bağlara bakmak için köyüne geri gitmesi, bu kurtuluş savaшїп “nasıl kazanıldığını” anlatıyor seyirciye. 


“BEYAZ GEMİ" 


Şu sıralar Ankara Çağdaş Sahne'de oynayan "Beyaz Gemi” filmi, bize Sovyetler Birliği" 


“Beyaz Gemi” 


nin pek tanınmayan bir yerinden, Kırgızistan dan görüntüler getiriyor. Film hakkında söylenebilecek ilk iki şey şunlar: Birincisi kamera ustalığı, ikincisi 5-6 yaşındaki bir Kırgız çocuğu" nun -Kurgazi'nin- büyük oyunu. 

Cengiz Aytmatov'un aynı adlı eserinden siпетауа uyarlanan filmde, Kırgızistan'da anasından-babasından ayrı, dedesinin bakımına verilmiş bir çocuğun başından geçenler anlatılıyor. 
Filmde verilen "çocuk" motifi Türkiye'de sinema seyircisinin alışık olduğu "“çocuk'tan bambaşka birşey. Türkiye sinemasında film kahraman: çocuklar "büyümüşte küçülmüş" gibi, erdemli, “harcı olmayan işleri başarabilecek" yetenekte, sonuçta birbirinden ayrı olan anası ile babasını bir araya geti olarak verilir. Bu, gördü; 
diğer yabancı filmlerde de böyledir. Oysa "Beyaz Geminin çocuğu hayalleriyle, düşünceleriyle, davraluşlarıyla, çevreye olan ilişkileriyle, özlemleriyle tam bir çocuktur. Ömeğin film kahramanı bir ara babasının yanında olmayışına ağlarken, bir genç kızın onunla oyun oynaması sonucu bütün ilgisini o noktaya verebiliyor. Ya da, gerçekte gerçekleştrilmesi mümkün olmayan işleri, kendi yapabilirmiş gibi kurabiliyor. 
Sonunda da kalkıştığı böylesi "çocuksu" bir iş sonunda yaşamını yitirecektir. 

Filmde çevreninçocuk üzerinde yarattığı etkiler vurgulanıyor: Kötü bir babaanne, kötü bir enişte ve iyi bir dede. Bunlar arasında çocuğu en çok etkileyen kişi, doğal olarak kendisiyle konuşan, kendisini “ciddiye alan" ve dertleriyle ilgilenen kişi, yani "'dedesi"'dir. Çocuk teyzesininkocası olan eniştesinin kötü davranışlarından bir gün kurtulacağı inancını taşımaktadır. Bu inanç da eski bir Kırgız destanındaki “Geyik Ana'nın, birgün gelip -çocuğu olmayaneniştesine bir çocuk getireceği umudundan kaynaklanmaktadır. Ancak yöreye gelen -ve çocuğun Geyik Ana olduğuna inandığı- bir geyik, eniştesi tarafından vurulup, başı kesildiği anda, o konudaki tüm umutlar yok olmuştur. 

Küçük çocuk aslında içinde bulunduğu durumdan kurtulabilmek için birçok umutlar taşımaktadır. Bu umutlardan en büyüğü, gölde dolaşan ve içinde babasının bulunduğuna inandığı "Beyaz Gemi''dir. Beyaz Gemi'deki babanın birgün geleceği umudu çocuğa içinde bulunduğu durumda yaşam gücü vermektedir. Filmin sonunda, çocuk hasta, ateşler içinde yatarken, tanıdığı ve kendisini çok seven bir kamyon şoförünün gelip, tüm çevresindeki kötü kişileri kovmasını düşlemekte, umut etmektedir. Çoсийип bu umudu boşa değildir ve "kamyoncu amca" onu kurtarmak üzere yola çıkmıştır. Ancak daha o gelmeden küçük Kurgazi yatağından kalkar ve evden dışarı çıkar. Şimdi tek amacı göldeki Beyaz Gemi'ye yizmek ve babasına kavuşmaktır. Çocuk yüzerek Beyaz Gemi'ye ulaşmaya çalışırken sulara gömülür. 

Film trajik bir biçimde sonuçlanıyor. Ancak o sırada gelişen olaylar o kadar trajik değildir. Kamyoncu yoldadır ve bu, çocuğun beklentilerinin. umutlarının boşa olmadığını göstermektedir. 

"Beyaz Gemi" filmi, şimdiye dek görmeye alışkın olmadığımız türden bir film. Filmde çocuğun “Okula gitme özlemi" özellikle vurgulanmış. Bir de Kırgızların yaşantılarını, inançlarını anlatan sahneler oldukça ilginç. Bir "Geyik Ana efsanesi" küçük bir çocuğun hayalinde başarılı bir biçimde aktarılıyor. Bu arada, meydana gelen bir deprem, bu depremin çocuğun çevresi tarafından "uğursuzluk" biçiminde yorumlanışı, aynı zamanda deprem felaketzedeleri için başka yörelerden gelen dayanışma, filmin anlatımına renk katan unsurlar olarak karşunıza çıkıyor. 
Örneğin inşaat işçileri, deprem felaketzedeleriyle dayanışma için, yıkılan okulun yerine üç katlı yeni bir okul binası yapıyorlar. Filmdeki veriliş biçimiyle, işçiler küçük Kurgazi'nin okul özleminin bir deprem yıkıntısı altında yok olup gitmesine izin vermiyorlar. 

“Beyaz Gemi" hem pek tanımadığımız Kırgızistan'dan görüntüleri, hem değişik ve sürukleyici bir konuyu izleyebilmek için görülmeye değer bir film. 
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12 Nisan 1978'de Federal Almanya' 
nın iinlü tiyatro eleştirmenlerinden Dr. 
Hellmuth Karasek Ankara Alman Kültür Merkezinde "Alman Tiyatrosunun Güncel Eğilimleri” konulu bir konferans veriyordu. Kastettiği, tabii, Bat, Alman tiyatrosu idi. Konuşma: "Batı Berlin'le birlikte Federal Almanya'nın 180'den fazla sahnesinde her akşamsayısız oyun sergilenir" diye başlıyor, “...eksiksiz bir tiyatro etkinliği ile karşılaşırız" diye sürüyordu. Oysa Almanya'nın 18. yüzyıldan bu yana tiyatro gelişiminden «le 
uzun uzun sözeden konuşmacı, 1933 
öncesi Alman işçi sınıfı tiyatro hareketi gibi önemli bir tarihsel gerçeğe tek kelimeyle bile değinmiyordu; bugün Federal Almanya'da tiyatronun işçi sınıfından nasıl koparılmış olduğu da onu hiç ilgilendirmiyordu. Gene kendi deyimiyle “devlet desteği olmaksızın çoktan ortadan kalkacak bir kalıntının yapay olarak ayakta tutulduğu” bu 180 burjuva sahnesi, konuşmacıya göre "eksiksiz bir tiyatro etkinliği" demek olabiliyordu. 
Oysa aynı tarihlerde İşçi Kültür Derneği'nin yayınladığı “İşçi Tiyatroları - Ajitprop Topluluklar"! kitabında verilen geniş tarihsel bilgi içinde, 1930'larda Alman isizi sınıfının, burjuvaziye karşı ulusal ve uluslararası planda örgütlü 400'ü aşkın (yani iki mislinden fazla sayıda) ajitprop tiyatro topluluğunun, salon, sokak, köy, kasaba demeksizin en yaygın biçimde ve sürekli etkinlik halinde olduğunu öğreniyorduk. 


Federal Almanya'nın bugünü içinse, kitabın Alman yayıncılarının (Köln'deki “Kültür ve Sınıf” yayınevi) önsözünde aynen şöyle deniyor: "Ajitprop tiyatro, her zaman ancak ona kaynaklık eden işçi sınıfı hareketi kadar güçlü olmuştur. 
Nitekim şimdi yıllardır ne Federal Almanya'da, ne de Batı Berlinde böyle topluluklar yoktur ve olmadı. Parti olmadığı için, politik yönden bilinçli işçi sınıfı hareketi olmadığı için, bu dönemde ancak, ilericiliği kuşku götürmeyen, fakat ideolojik yönden kaçınılmaz biçimde tutarsız ve karmaşık olan öğrenci hareketlerinin 'sokak tiyatrosu' oluşabilmiştir..." Bu hususlara neden hiç değinmediğini, konuşmacı Karasek'e sorduğumuzda verdiği cevap çok ilginçti: Sanatta sınıf meselesi yoktur. Esasen burjuva sanatından başka sanat mevcut değildir. İşçiler de tiyatro seyretmek istediklerinde temiz elbiselerini giyerek burjuvalaşırlar.." 


Gene çok ilginçtir ki, Federal Alman tiyatrosunun bugünü için fikir yürütürken sınıf meselesini 'elbise'ye indirgeyen bu sayın burjuva eleştirmeni, 18. yüzyıl Alman tiyatrosu için, aynı konuşmasın- da: "Siyasi iktidarı ele geçirememiş olan burjuvazi, aydınlanma hareketiyle tiyatroda ve edebiyatta örgütlenme şansını aramıştır" şeklinde, sınıfsal politik bir değerlendirme yapabiliyordu. Burjuvazinn feodalite ile mücadelesinde sanat, kuşku götünneyecek biçimde sınıfsal ve politik; ama iş burjuvazi ile işçi sınıfının 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KÜÇÜK BURJUVA 
BİREYCİLİĞİNE KARŞI 
ÖRGÜTLÜ YARATICILIK 


YILMAZ ONAY 


“İşçi sınıfının açık oturumu" 


mücadelesinde işçi sınıfının aynı alanda örgütlenmesine gelince, sanat, ne hikmetse birdenbire "'sınıflarüstü"” oluveriyor ya da "'burjuva sanatından başkası yoktur" deniyordu. 

Nitekim, Karasek'in konferansını ve bu tartışma konusunu, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) Federal Almanya Merkezi yetkilisi J}. W. Preuss'a yazdığımızda -ki o da Batı Alman "Hür Berlin Radyo Televizyonu"'nun tiyatro eleştirmenidir aynı zamanda- ondan aldığımız cevap da hiç farklı olmadı: "Ben de Karasek'in haklı olduğuna inanıyorum.. 'İşçi Kültürü", kültür denen şeyin çok yönlülüğünden başka birşey değildir ve onlar (işçiler) için bu da tiyatro demek değildir, boş vakit geçirme demektir: Bahçeyle uğraşmaktan kahvede kağıt oynamaya, meyhanede bira içmeye kadar.. 
Bu ise gene bir burjuva kültürüdür ya da genel anlamda 'kültür'dür. Başka kültür yoktur!" 

Aynı cevap mektubunda sosyalist ülkeler için de şu sav yer alıyordu: Kendilerine 'işçilerin ve köylülerin" devleti diyen tüm diğer ülkelerde... istediği kadar sanat ideolojisi ve ona uygun sanat etkinlikleri varolabilir, ancak sanat estetiği (aynen bu deyim kullanılmış) açısından onların hepsi kalitesiz, yüzlek şeylerdir, orada yapılanlar, ideolojik sözler arasında bez, taş ve kağıt hışırtılaгийг." Federal Almanya eleştirmenleri- nin böylece gözden düşürmeye çalıştıkları, örneğin sosyalistAlmanya'daki (Demokratik Alman Cumhuriyeti) gizlenemeyen şu gerçekti herhalde: 116 tiyatro salon ve sahnesine ilaveten asıl endüstri ve tarımın ağırlık merkezlerinde 252 sabis oyun tesisi..? Yani sosyalist Almanya'da işçilerin, köylülerin yalnız bizzat ötüm merkezlerinde tiyatro yaptıkları yer sayısı, kapitalist Almanya'daki tüm tiyatro sayısından fazla. Ve biz burjuvazinin gizlemeye çalıştığı tüm bu doğru bilgilenmekeri, İşçi Kültür Derneği'ndeki 


örgütlülük sayesinde sağlayabiliyoruz. 

Aynı karşıtlığın ülkemizdeki örnekleride bir o kadar çarpıcı; yeter ki bu duyarlılıkla izleyelim: Örneğin burjuvazinin bir eğlencelik kumpanyası daha, ticaretini sürdüremediği için kendi kendini kapattığında? , 28 Ağustos 1978 günlü Milliyet gazetesi buna başyazısını ayıпр ağıt düzerek şöyle diyor: "İşin bir acıklı yanı da şu: Böyle bir sona en kolay, en çabuk mahkum edilenler sanatı sanat için yapma ilkesine öncelik verip, sanatı araç olarak kullanmayı reddedenler. Onu ne ticaret, ne de siyaset metai haline getirmek istemeyenler... Olay Türk toplumunun sanatçısını yaşatamayan bir toplum haline geldiğini göstermek bakımından çok acı fakat çok anlamlı bir ömektir."” 

Oysa bizce asıl anlamlı olması gereken, bu yazının kendisi, burjuvazinin meseleye bu ilginç yaklaşımıdır. Örnegin aynı yaz İşçi Kültür Derneği Altındağ lokali faşistlerce ikinci kez bombalanmış, ama Demek, kendini kapatmak şöyle dursun, bu yıkıntı önünde çalışmalarını sürdürmüş, bu saldırılardan yılmayacağını da yıkıntı önünde düzenlediği basın toplantısında açıklamıştı. Dernek, çok daha güçlenerek, yaygınlaşarak etkinleşerek, örgütlenerek sürdürüyor çalışmalarını. Burjuva basını tek kelime söz ediyor mu bundan? Tam tersine, yeni yasa tasarıları ile işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin örgütlü çalışmalarına daha ağır baskı, önleme, kapatma tedbirleri getirilmek isteniyor. Burjuva basınının bunları da "acı bulduğuna rastlıyor muyuz? 
Hayır. Hatta "tarafsızlık" bahanesi ile asıl faşizme karşı "saygılı" davranılmasını önermekle meşgul. 

Örnekleri çoğaltmak mümkün. Fakat bu kadarı ile de külltür ve sınıf ilişkileri için yeterli bir somutlama çıkıyor ortaya. Derneğin yukarıda sözünü ettiğimiz yayınında bu konuda da çok zengin yaşantı denevleri ve özellikle de, burjuva- 


ziye karşı kültür alanındaki mücadelenin de mutlaka örgütlü olması gereğini kanıtlayan, bu örgütlenmenin sınıfsal niteliğini koyan, örgüt ilişkilerine ışık tutan çok geniş ve detaylı tarihsel bilgi mevcut. İşte İşçi Kültür Demeği'nin çalışmalarını bu perspektif içinde değerlendirmekte yarar var sanıyorum. 


ÇOK YÖNLÜ VE ÖRGÜTLÜ 
ÇALIŞMANIN ÜRÜNLERİ 


Bugün Derneğin Ankara'da Maltepe' de bir salonu var. Ankara Şubesi, salona yönelik çalışmalarını, provalarını, eğitim çalışmalarını ve salon dışına yönelik çalışmaların hazırlıklarını bu olanağı degerlendirerek yürütüyor. Ancak salon, aynı alanda çalışma yapan örgütlerin kullanımlarına da olanak ölçüsünde ayrılmaya çalışılıyor. Öte yandan, salon dışında, kitle ile ilişki ağırlıkta olduğu içim, salon koşulları ile sınırlanmış bir “Özel Topluluk" sistemi uygulamasına girilmiyor. Çok yönlü çalışma ürünleri, aylık programlar halinde salonda da sergileniyor. Ayrıca İstanbul, Bursa, Giresun, Adana gibi şubeler, kendi bölgelerinde etkin çalışmaları sürdürdükleri bi, şubeler ve merkez arasındaki örgütlü ilişki ile İşçi Kültür çalışması giderek artan bir yaygınlığa kavuşuyor. Bu ilişki, ürün alış verişinden, kitle çalışmalarının müşterek örgütlenmesine kadar uzanıyor. 

Çalışmanın geçmişten bugüne, somut ürüne dönüşerek kitlelere ulaşan ilk kolu, müzik alanında oluşmuş. Birkaç yıldır, grev yerlerinden, anma günlerine, sendikal çalışmalara kültürel katkıdan, kitle örgütlerinin programlarına, işçi sınıfının politik çalışmalarından, yol üstünde davet edilen işçi eylemlerine kadar sayılamayacak kadar çok etkinlikte bulunmuş ve deneyden geçmiş, bir çeşit hazır kuvvet olmuş İşçi Kültür Korosu ve ımizik çalışması birikimleri, bugün de Dernek çalışmalarının belkemiğini oluşturuyor denebilir. Çünkü bu çalışmaların ürünleri ve kadroları, diğer çalışma alanlarına ve şube çalışmalarına da en geniş katkıyı sağlamış. Bugün şubelerde de korolar oluştuğu gibi, halk bilimleri ve tiyatro yönündeki çalışmalarda da aynı ürünler değerlendirilmekte. İşte, küçük burjuva bireyciliğinin eritip boğduğu birçok olumsuz örnek karşısında, İşçi Kültür Derneği'nin "örgütlülüğü ve doğru kurulmuş sınıfsal örgüt ilişkilerine borçlu olduğu somut sonuç. 

Bu tür örgütlü hareketler, belki başlangıçta daha çok sayıda tek tek değerli sanatçıyı içeren ve bu nedenle belli süre ve belli çevrede daha parlak görüntü sağlayan oluşumlar gibi çekici olmaz; ama önü açık olan, sürekli olan ve ergeç kapsayıcı olacak olan tek sağlıklı yol, kültür ve sanat alanında da sabır ve inatla izlenmesi gereken örgütlü çalışma yoludur. 
Müzik çalışması, artık halk müziği yönünde de genişleyip zenginleşmekte; eğitim çalışması bir yandan iç eğitim çalışmaları ile yeni kadrolar ve yeni ürünlere yönelik derinleşirken, öte yandan işçi marşlarını daha geniş kitlelerin öğrenip Söyleyebileceği dış eğitim çalışmaları düzenlenmektedir. Ayrıca ürünler banta çekilerek çoğaltılmakta, notaları ile basılarak da yayınlanmış bulunmaktadır. Derneğin işlevi yönünde müzik yapımının öz ve biçim çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğünü öğreniyoruz. 

İşçi Kültür Derneği bu süreç içinde bir yandan işyeri ve mahalle birimlerin- de çok yönlü kültür çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da tiyatro, halk bilimleri, grafik, foto-film, edebiyat, süreli dergi yayını gibi alanlarda özgün çalışmaları da, eğitimi ve zaman zaman elemanter gösterileri ile sürdürerek örgütlenmeyi geliştirmiş ve bugün örneğin Ankara şubesinin son aylık programında çeşitli gruplamalar halinde izlenebilecek zengin programlara varmış bulunuyor. 
Bu programlar içinde koro, müzik ve film gösterileri yanında, tiyatro ve bale gibi özgün oyunları da görüyoruz. Salonda sürekli fotoğraf ve grafik sergilerini de izliyoruz. "Barış" posteri gibi yayına yönelik grafik çalışmalarının ürünleri sunuluyor. Ayrıca süreli ve süresiz yayınlara geçileceğini öğreniyoruz. Şimdi bunlar arasında bazılarını biraz daha yakından inceleyelim. 


ŞEYH BEDRETTİN DESTANI 


Nazım'ın destanının, yer yer sözlü, yer yer sözsüz oyun ve müzik, türkü, halk oyunları ve onların sahne dili seviyesinde işlenmesi bileşimiyle bir bütünlük halinde anlatımı. Bu gösterinin biçim yönünden en ilginç yanı, halk sanatımızdaki ve halk oyunlarımızdaki unsurların, yoğun konulu sahneler seviyesinde ve bale ustalığında bir ekip oyunu aşamasında ѕипи!таѕі. En az bunun kadar önemli yanı da, sanat dallarını aykırı 


biçimde ille de birbirinden bıçakla ayırmak tarzındaki burjuva sanat anlayışının tersine, öze en iyi hizmet etmek adına, söz, müzik, hareket gibi anlatım unsurarını en iyi biçimde monte etme uslubudur. Temelinde halksal kültürel birikimin değerlendirilmesine dayalı bu özgün uslup, her yönü ile gelişmeye çok açık olduğu gibi, Nazım'ın destanına, onu bugün kitlelerin bilincine dönüştünne yönünde can katacak bir uslup olarak da uygulanmıştır. İşçi Kültür'ün kendi salonunda, TİP İl Temsilcileri toplantısı vesilesiyle düzenlenen gecede ve Amasya'da işçilere yapılan gösteride kapalı salon koşullarında çok başarılı olduğu gibi, çok değişik gösteri koşullarına da uyarlanabilecek olanaktadır. 'Ne ah edip ne ağlayan, bugüne, bugünü yarına bağlayan" bi 

Amasya'da işçilerin alkışları da bu gerçeği doğrulamıştır. Bu çalışma, bir yandan geçmişteki uzun folklorik çalışmaların, pratik ve teorik eğitim çalışmalarının, öbür yandan gene uzun ve yorucu müzik çalışmalarının, grafik, dekor çalışmalarının, bireysel yaratıcılıkla pekala bütünleşebildiğinin, ama bunun ancak ve ancak örgütsel çalışma ve sürekli örgütsel hareket içinde gerçekleşebildi-Ёіпіп bir kanıtıdır. Ancak bu nitelikte bir çalışma ortamında bireysel yaratıcılık ve örgütlü çalışma biribirini engelleyici değil, tam tersine biribirini omuzlayıcı olabilmektedir. Ve sonuçta ürünün sınıf mücadelesi hizmetine verilmesinde sanatsal bir zayıflama değil, sanatsal aç + dan da bir güçlenme mümkün olmaktadır. 


TİYATRO OYUNLARI: "PATRON SOYUNMASI"' VE "İŞÇİ SINIFI 
AÇIK OTURUMU" 


Her iki oyun, metnini Derneğin anonim olarak oluşturduğu oyunlar. Hedef, açık havadan, küçük kahve hacmine, spor salonundan, grev yeri şartlarına, mahalle içinden sinema salonuna kadar, her koşul içinde yeterince anlaşılacak ve alış verişi sağlayacak biç imde sergilenebilmesi, taşınabilmesi, toplanabilmesi, şubeler ve isteyen topluluklarca her yer- de oynanabilmesi. Özünde ise, işçi sınıfı mücadelesinin temel verilerinin, oyunları izleyen işçi ve emekçilerce bir de bu yolla özümlenmesine hizmet edilmesi. 
Her iki oyun da, müzik, grafik dahil tüm bölümlerin somut katkıları ile gerçekleşmiş, profesyonelle amatörün örgütsel bileşimini sağlamıştır. 

“Patron Soyunması", striptiz(!) esprisinden hareketle, burjuvazinin donandığı somut güç ve unsurları göstermelik biçimde üstündetaşıyan bir sembolik "patгоп" figürünün soyunması -ya da soyundurulması- biçiminde. Kof ve boşaltıcı, aşağılayıcı bir eğlence türü olarak egemen sınıfların kendi kullandıkları "striptiz", bu kez tersine burjuvazinin kirli ça- 


“Şeyh Bedrettin Destanı" 


maşırlarının işçi ve emekçiler önünde açığa dökülmesi adma doğru ve muhtevalı bir eğlence türü olarak kullanılıyor. 
İdeyenker bir temel karar noktasına getiriliyor. Bu oyun Ankara Şenliği'nde Şeyh Bedrettin Destanı gibi meydanlar- da oynanmak ve izlenmek üzere zamanlanmış, düzenlenmiş ama Şenliğin kaldırılması üzerine İşçi Kültür'ün kendi salonunda sergilenmişti. Oyunu ayrıca Giresun şubesi de çalıştı ve oynuyor.* Öte yandan Diyarbakır'da da bu oyun çalışıldı ve TİP il kongresi vesilesiyle düzenlenen gecede oynandı. Bu da ancak örgütlülükle mümkün olabilecek bir sonuç. 


Bilindiği gibi Adana şubesinin ürettiği "TV'de Bir Yarışma" oyunu da Bursa, Kartal ve Giresun şubelerinde oynanmıştı ve Ankara Şenliği'ne gelecekti. 
Bunlar da örgütlü kitle çalışmasının sağlayabileceği yararlardır. Özel Tiyatro profesyonel kurgusunun, belli sayıda seyirciye ardı arkasına yeni ürünler üretip satma tıkanıklığına karşın, ülke içinde yaygın, çok sayıda topluluğun örgütlü ilişki içinde belli ürünleri giderek daha geniş kitlelere ulaştırması, hem kitlelere gerçekten ulaşmanın, hem de o ürünleri gerçekten işçilerin ve emekçilerin insiyatifinde oluşturmanın tek çözümüdür herhalde. "Patron Soyunması" oyunu- nun da salondaki başarısını değişik alanlarda daha da fazla etkinlikle kanıtlayacağı görülüyor. 

“İşçi Sınıfı Açık Oturumu" oyunu ise burjuvazinin, "Sıfırdan Milyara"' baştığı ile yayınlanan bir ropörtajdaki kendi belgelerinden ve çelişkilerinden giderek, bunları izleyicilerin de tartışmasına sunarak, müzikli söyleşili bir yolla işçi sıтїї mücadelesinin temel konularını, güncel gerçeklerle açıklaştırmak, bu açıktıga, bir deyişle "birlikte" varmak yöntemini kullanıyor. Oyun, İstanbul'da dü- gün salonu, Bursa'da spor salonu, Hacıbektaş'ta ve Ankara Balgat işçi bloklarında açık meydan, Ankara Yıldız'da kahve, Amasya'da sinema vb. en değişik fiziksel koşullarda ve en bilinçli işçi kesimlerinden henüz köylülüğe daha yakın değişik emekçi kesimlerine kadar oldukça geniş ortamlarda oynanmış bulunuyor. Bu oyunların bundan böyle değişik yer ve koşullarda daha sık oynanması istek ve düzenlemelerinin bulunduğunu da biliyoruz. Ayrıca İşçi Kültür'ün kendi salonundaki programlar da izlenirken bu perspektif ışığında izlenmesinde yarar var sanıyorum. Bütün bu yaygın düzenlemeler, kitleye böyle genişlikte ulaşılabilmesi -ki elbette gene çok azdır- ancak sınıfsal, politik, örgütlü ilişkiler sayesinde mümkün olmuştur. Bu görevlerin üstesinden gelinebilmesi de Derneğin örgütlülük düzeyi ile sağlanabilmiştir. Ve gene ancak bu sayede Dernek, bundan çok daha geniş ve kendisindenbeklenen, önü asıl bundan sonra açılan işlevlerin sürekli taşıyıcısı olacaktır. Olmak durumundadır. 


DİĞER ETKİNLİKLER 


Şubeler ve Merkezin değişik kolları- nın çok yönlü etkinliklerini bu yazıda sıralamak mümkün değil.* Ancak bu konuda bir tek şeyi belirtmek yetebilir sanıyorum: Ankara Şenliği hazırlık çalışmalarında ve ilan edilip de sonra Şenligin kaldırılması ile gerçekleşmeyen programında açıkça görülüyor ki, İşçi Kültür Derneği, müzik, folklor, açık ve kapalı sahne gösterileri, resim-fotoğrafçizgi sergileri vb. her yöndeki yoğun katılımı ile Şenliğin bel kemiği ağırlığını taşımaya adaydı. Mahalle ve açıkhavameydan gösterilerine tüm bu etkinliklerle açılma zorlamasını da en açık biçimde getirebilen gene İşçi Kültür Derneği 


olmuştu. Şenlik yönetimi aksine kural koymasa, şubeleriyle bu etkinliği bir o kadar daha artırmayı programlamıştı. 
Şimdi bütün bunlar, yeni açılımlarla daһа да köklülük, süreklilik ve genişlik kazanacaktır, örgütlenmenin gelişimi ile de daha yaygınlık ve etkinlik kazanacaktır. 
Ата bu, rastlantı ya da şans değil. İşçi Kültür Derneği'nin, sırf bir sanatçı gu- bunun sanatsal birleşmesi, ya da bir kumpanya niteliğinin çok ötesinde, zorunlu asgari şartları bünyesinde taşıyan bir ' it“ olmasındandır. Burjuvazi ile uzun soluklu mücadelenin kültür ve sanat alanındaki en az koşulu da bu herhalde. 


(1) İşçi Kültür Derneği'nin yayın çalışmasanın bu ürünü için Yürüyüş ve Yurt ve Dünya'da tanıtma yazıları yeralmıştı. 
Derneğin ayrıca sürei Dergi yayını da olmuştur. Yayın alanına daha geniş bir programla geçileceği bildiriliyor. 


(2) Panorama DDR. Dokumentation 6. 
1.: "Theater in der Deutschen Demokratischen Re publik" 


(3) Altan Erbulak'ın tiyatrosunu kapatması üzerine A bdi İpekçi'nin yazısı. 


(4) Giresun şubesi, bir başına yayınlanmaya değer zengin çalışma raporunda kendi çalıştığı "Şanlı Grev” oyununu da belirtiyor. Bulancak, Tirebolu, Perşembe'deki koro, halk türküleri, folklor, şür ve tiyatro gösterileri ile çoğunluğu işçi v2 emekçilerden oluşan izleyici bileşimlerini kaydederek şu ilginç saptamayı bildiriyor:"En çok ilgi toplayan program Patron Soyunma adlı oyunumuz olmuştur. Bundan sonraki çalışmalarımızda klasik tiyatro yerine ajitprop tiyatro uslubuna ağrrlık verilmesi, Patron Soyunması adlı oyunun verdiği pratikle kararlaştırılmıştır. '' 


(5) örgütlü çalışmanın somut işlevi asıl tüm bu raporlar değerlendirilip yayınlanınca açıkça görünüir olacaktır. 


DEVRİM TARİHİNDE 
YEDİ SAYFA 


Güller açılır alnımızda 

Bir Ekim günü. 

Kurşunlu yağmızda altı güvencin, Hey aslam hey! 

Косай: dünyayı boynuzlaya boğa, Denizdeki balık. 

Yükselir GÜRSES'im 

Çorum'lu Salih'im. 


Güller açılır ateşten renkli, Kan çanağı göklerde güneş, Yıldızlarla al al ufkumuz, Çeltikçi'de andınuz: 
Efraimler ölmez, 

Latifler ölmez, 

Ölmez Osman Nuri'ler. 


Güller açılır kordan da sıcak, Türküler yakıldı üstümüze, (| Serdar'ımda yiğitlik. 

Ve allı çiçekler açar toprak Koklareli'nde Faruk. 


Güller açılır Çark Başak'la beraber. 
Ben tasalı Güneydoğu'lu, 

Yaylalı, Karadağlu. 
Dumdumdurdoğanm ilk sesleri kulaklarımda, 

Ayaklarım iyi bilir çocukluğumdan Engebeli yoldur gittiğimiz yol... 


Güller açılır göğsüanüzde 

Dört mevsimin her dördünde де... 
Dökülen kan yüzbin kere toplanır. 
Kan birikir 

Kan sel olur 

Kan göl olur, 

Devrim tarihine yedi sayfa eklenir. 


M.Ali Kayadağ 
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Varolan kentsel sorunlar yumağına karşı 


US. KEMAL KARTA 


Çevrenizi şöyle bir dinleyin. Gazetelerde, dergilerde yazılanlara-çizilenlere şöyle bir göz atın. Bunların büyük bir çoğunluğunda şunu bulacaksınız: Yakınma. Sürekli yakınma. Yalnızca yakınma. Tümen tümen sorunlar, bozukluklar, çirkinlikler... Üstüne basıla basıla, altı çizile çizile sergilenen, vurgulanan düzenin bozuklukları... Kapitalist ekono: mik sistemin işleyiş mantığından kaynaklanan tüm sorunlar... Herşeyin metalaştığı, pazarda alınıp satılarak kâr aracı olarak kullanıldığı bir ortam. Bu ortamdan kaynaklanan her alanla ilgili olumsuz sonuçlar, sorunlar. Ve bunların defalarca sayılıp dökülmesi. 


Bunların yararı yok değil. Var. Sorunların temel nedenlerinin anlaşılması için gerekli bunlar. Doğal kaynakların, emeğin, insanın kendisinin, insan vücudunun, yürek titreten ezginin, şiirin, müziğin ve tüm öteki sanatsal ürünlerin ve hatta her yönüyle çocukların bile “meta"laştırıldığı, bir fiyat karşılığı satlabilir duruma sokulduğu, “kâr aracı" olarak kullanıldığı kapitalist sistemin tüm çirkinliği ve açıklığı ile gözler önüne serilmesi gerekli. Ancak sorunları, bozuklukları sergileyeceğiz diye kafalarımızı ve gönüllerimizi karartmaya da gerek yok. Karamsar bir tablo içinde bogulup kalmanın hiç bir anlamı yok. Hatta zararı var. O halde ne yapmalı? Şunu: Bir konuyla ilgili sorunları, bu sorunları yaratan temeldeki nedenleri sergilemeli. 
Kapitalist sistem içinde bu sorunların ne kadar çözülebileceğini ya da çözülemeyeceğini ortaya koymalı. Ата bununla kalınmamalı. Hemen ardından, farklı bir sistemde, sosyalist sistemde, bu türden sorunların var olup olmadığı, varsa nasıl çözümlendikleri ya da çözümlenebilecekleri açıkça anlatılınalı. 

Demem o ki, hep olumsuzluklar sergileyen, sorunlar sıralayan durumda kalmamalı. Kafalarda ve gönüllerde umut ateşleri yakmalı. Varolan sorunların, sosyalist sistemde nasıl sağlam çözümlere ulaştırıldığı, ulaştırılabileceği somut biçimde sergilenmeli. Günlük yaşamda bile, sürekli yakınan, dertlerini sayıp döken, kara kara tablolar çizen insanları pek sevmeyiz. Toplumsal sorunları ele alırken de bu yalın gerçeği gözden uzak 


tutmamalıyız. š 


Örnek olarak kentsel sorunları. ele alalım. Son günlerde herkesin ağzında, Kentlerdeki hava kirliliği, yakacak, konut, sağlık, eğitim, ulaşım, beslenme ve yönetim sorunları. Ve ötekiler. Ne denli batak içinde olduğumuz, çözümsüzlükler içinde on yıllardır kıvrandığımız ve daha da kıvranacağımız yazılıp, söyleniyor. Söylenmesi de gerekli. Ancak eksik kalan ya da yeterince vurgulanmayan bir yönü var işin. О da şu: Sosyalist sistem- 


de bu sorunların olup olmayacağı, olacaksa nasıl çözümlenebileceği. Sosyalist ülkelerin bu konulardaki uygulamaları- nın neler olduğu. İşte bunları yeterince ortaya koymak gerekiyor. 

Özellikle büyük kentlerimizde yaşanamaz duruma gelindiği, sorunların büyük boyutlar kazandığı şu sıralarda, sosyalist ülkelerin sağlıklı kentsel mekanlar oluşturma ve özellikle "'yeni kentler" kurma çabalarına kısaca değinmekte yarar var. 


Kentler toplumların aynasıdırlar. Toplumda geçerli olan üretim biçimi ve ilişkileri olduğu gibi kentsel mekana yansır. 
Toplumlar, her gelişme aşamasında, o aşamaya uygun yapıda kentlere sahip olmuşlardır. Ve kentler uzun zamanda oluşan sosyal ve ekonomik varlıklardır. 
Bu nedenle, bir kentte, içinde bulunduğu toplumun geçirdiği çeşitli gelişme aşamalarının izlerini bulmak olanaklıdır. 
Toplumsal yapıdaki tüm çelişkiler, kent mekanına olduğu gibi yansır. 

Kapitalist toplumların kentleri, kapitalist üretim biçiminin tüm çelişkilerini yansıtan bir yapıya sahiptirler. Sosyalist ülkelerin geçmişten devraldıkları kentler de, fiziksel yapı olarak, geçmiş üretim ilişkilerinin özelliklerini taşırlar. Sosyalist aşamaya geçtikten sonra, bu ülkeler, geçmişten devraldıkları bu kentlerden yararlanmayı yeni bir düzene sokmuşlardır. Kapitalist aşamadan miras Kalan kentler, sosyal grupların ve faaliyet türlerinin kente dağılımı ve kentten yararlanmaları bakımından büyük değişime uğramış, ancak fizik görünümlerini büvük oranda korumuşlardır. 

Asıl üzerinde durulması gereken, sosyalist sistemin temel ilkelerine uygun olarak oluşturulan yeni kentsel mekanlar уа da "yeni kentler"'dir. Sosyalist ülkelerde kurulan ve sosyalist bir düzer је oluşturulabilecek olan "yeni kentler", kapitalist toplum biçiminde "oluşan" kentlerin, bozuk düzenli çarpık yapılı kentlerin, alternatifi olarak karşımıza çıkarlar. 


KENDİLİĞİNDEN "OLUŞAN" 
KENTLER VE AMAÇLI OLARAK "OLUŞTURULAN" KENTLER 


Sosyalist sistemde kentler "'oluşturulurlar."" Kuruluş amaçlarına ve bölgesel ve ülkesel düzeyde göreceği işlevlere göre, kent önceden planlandığı biçimde "oluşturulur." 

Kapitilast ülke kentleri ise, tüm göstermelik "'planlama"' çabalarına karşın, kendiliklerinden "oluşurlar." Gelişigüzel büyüyen kanser hücreleri gibi, toplumdaki türlü menfaat gruplarının, çoğu kez birbirleriyle çelişen, isteklerine uygun olarak büyürler. Bu nedenle, çarpık bir yapıya sahiptirler. Bu çarpık yapının ortaya cıkardığı sorunlar çözümsüzdür. 


Çözüm olarak ileri sürülen önlemler, gerçekte, toplumdaki belli gruplara kâr sağlama amacına yöneliktir. Çözümler yeni sorunlar yaratır. Yeni sorunlar yeni “kâr olanakları"'nı ortaya çıkarır. Ve bu süreç böylece işler gider. 

Kente! sorunların sürekliliğine tepki olarak, bu yüzyılın başlarında İngiltere" de Ebenezer Howard'ın öncülük ettiği “yeni kentler" akımı doğmuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere hükümetleri yeni kent programları oluşturmuşlar ve bunlara göre "yeni kentler" kurmuşlardır. Ancak bu girişimler de sonunda kapitalist ekonominin işleyiş mantığının dışında kalamamışlardır. Bu “yeni kentler" de genel olarak yine "kâr aracı" olarak kullanılmaktan kurtulamamışlardır. 

ABD'de ve öteki kapitalist ülkelerde kurulan "yeni kentler" de, kâr elde etme amacı ile girişilen yapım faaliyetleri olmaktan ileri gidememişlerdir. 

Sovyetler Birliği'nde 1917 devrimin- den 1960'ların sonlarına kadar 1000'den fazla "yeni kent" kurulmuştur. Roman- ya, Bulgaristan, Polonya, Küba ve öteki sosyalist ülkelerden devrimden sonra tür-Ri amaçlarla çok sayıda "yeni kent" oluşturulmuştur. 

Sosyalist ilkelere uygun olarak kurulan bu kentlerde, bizim kentlerimizde günlük yaşamımızı çekilmez duruma sokan kentsel sorunların hemen hemen hiç biri yoktur. Bu kentlerin bazı özellikleriпі şöylece özetleyebiliriz: 

* Bu yeni kentlerde konutlar, önceden planlandığı yerlerde belli bir yoğunluğun (hektar/konut) üstüne çıkmayacak biçimde inşa edilmektedirler. Konut birimleri arasında yeşil alanlar bırakılmıştır. 

* İlkokul ve ana okulu, kreş,kütüphane, sağlık ocağı, günlük alış veriş merkezi ve öteki benzer hizmet kuruluşları tüm konutlara yürüme mesafesi içinde bulunmaktadır. 

* Ortaokul ve lise düzeyindeki okullar genellikle mahalle kümeleri arasına kurulmuşlardır. 

* Ulaşım sistemi, kentin tüm kesimlerinin kolayca yararlanabileceği biçimde kurulmuştur. Kitle taşımacılığı etkin biçimde kullanılmaktadır. 

* Su, elektrik, kanalizasyon ve öteki altyapı tesis ve hizmetleri kentin tüm kesimlerine nitel ve nicel olarak dengeli biçimde dağılmıştır. 

* Gerek konut alanlarında ve gerekse çalışma yerlerinde merkezi ısıtma sistemi kurulmuştur. Buna ek olarak, toplu taşıma sistemi de olduğu için, hava kirliliği gibi bir sorun da genellikle yoktur. 

* "Yeni kentler"'in yer seçimi sırasında ve kentin mahalle ve sokaklarının oluşturulması aşamasında güneşin, hava akımlarının ve öteki doğal etmenlerin 


olumsuz etkilerini еп aza indirecek ömlemler baştan alınmıştır. Böylece sağlıklı bir yaşama ve çalışma ortamının oluşması ve toplum kaynaklarının verimli biçimde kullanılması sağlanmıştır. 


TÜRKİYE NE İSE 
ANKARA DA ODUR 


Yukarıda ancak bir kısmını saydığımız sosyalist ülkelerdeki ''yeni kentler"'in yapısal özellikleri ve sağladıkları yararların, kapitalistülkelerde de,örneğin Türkiye'de de, inşa edilseler, geçerli olabilecegi ileri sürülebilir. Ancak bu, kuru bir iddia olmaktan öte bir anlam taşımaz. 
Çünkü, fıziksel olarak bir yapıyı (örnegin kenti) belli özelliklere sahip olacak biçimde kurmak bir iştir. Bu yapılabilir. 
Belli özelliklere sahip olan bu kenti, içinde yer aldığı toplumun genel işleyiş kuralları dışında tutabilmek ise başka bir iştir. Bu ise olanaksızdır. Toplum ne ise kent de odur. Türkiye ne ise Ankara da odur. Ankara Türkiye'nin aynasıdır. 
Türkiye genelinde geçerli olan kurallar, işleyiş ilkeleri, Ankara için de zorunlu olarak geçerli olacaktır. 

Siz Türkiye'nin ta göbeğinde bir "'yeni kent" kurunuz. Ви kent de, fiziksel olarak, yukarıda saydığımız "yeni kent“ özelliklerini taşısın. Kısa bir süre sonra, varolan ekonomik sistemin mantığı gereği, bu "yeni kent"'in konutları, arsaları, yeşil alanları, altyapı tesisleri ve tüm öteki öğeleri, "'meta"laştırılacaktır. Kâr aracı olarak kullanılmaya başlanacaktır. 
Aldığımız önlemler, koyduğumuz kurallar ne kadar sıkı ve yerinde olursa olsun, bu kaçmılmazdır. Bu "yeni kent”, içinde bulunduğu ülkenin ekonomik sistemine uymak zorundada. Bunun böyle olacağı, İngiltere'de, ABD'de, Fransa'da, Almanya'da ve öteki kapitalist ülkelerde özenle yürütülmüş "yeni kent" progamları ile defalarca kanıtlanmıştır. 


SAĞLIKLI KENTSEL YAŞAM 
ORTAMI, ANCAK SOSYALİST 
DÜZENDE KURULABİLİR 


Yukarda açıklanan nedenlerle, bugün içinde bulunduğumuz kentsel sorunlar yumağına sahip olmayacak olan "yeni kentler", ancak sosyalist sistem içinde kurulabilir. Ancak sosyalist bir düzende insanlara her yönüyle sağlıklı bir kentsel yaşam ortamı sunulabilir. 
Ancak sosyalist bir düzende kentler ve kentliler "Каг makinesi" olmaktan kurtulabilirler. Ve kentler, ancak sosyalist sistemde, yaşamak, çalışmak, dinlenmek, eğlenmek, eğitim ve öğretim görmek, sanat ve kültür değerlerinden yararlanmak için gerçek odak noktaları olabilirler. İşte sosyalist ülkelerde "yeni kentler", bu odak olma görevinin daha iyi biçimde yerine getirilebilmesi için 


.kurulmaktadırlar. 


Daha sağlıklı bir kentsel yaşam ortamı sağlamak genel amacı dışında, bazı özel amaçlarla da sosyalist "yeni kentler" kurulmuştur. Bu özel amaçlardan bazıları şunlardır: 

* Zengin doğal kaynakları işletmek. 
(Sovyetler Birliği'nde doğu cumhuriyetlerinde kurulan yeni kentler bunların en güzel örneklerini oluşturur.) 

* Sağlık merkezi, turist merkezi ve dinlenme merkezleri oluşturmak. (Sovyetler Birliği'nin Kırım Yarımadasındaki yeni kentleri ile Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki yeni kentleri bu amaçla kurulmuşlardır.) 

* Üniversite ve bilimsel araştırma merkezleri oluştunnak. (Sovyetler Birligi'nin doğu cumhuriyetlerinde SSCB Bitimler Akademisi'nin şubelerini barındıtan yeni kentler bu amaçla kurulmuş lardır.) 


